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Kâğıt ve basım masraflarının bugünkü şartlar altında artmakta oluşu yüzünden bu sayıdan itibaren mecmuamızın beher adedinin fiatı 25 kuruş, yıllık abone bedeli 300, altı aylık abone bedeli 150 kuruş olacaktır. 

Ancak mevcut abonelerimizin abonesi eski abone ücreti üzerinden devam edecektir. Bundan başka öğretmen ve talebeye yeni abone ücreti üzerinden yüzde 20 tenzilât yapılacaktır. Devamlı okuyucularımızın bundan faydalanmasını dileriz. 
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Medeniyete Giden 


UZUN YOL 
Yazan : Prof. Fay-Cooper Cole Çeviren : Mediha Berkes 


İnsanlığın en eski devirlarinden tarihin başlangıçlarına kadar geçtiği uzun yolun hikâyesi Fiyatı 50 Kuruş 


DENİZİN ÇAĞIRIŞI 
Yazan : Kemal Bilbaşar 


Bu psikolojik roman edebiyatımıza yepyeni bir ruh tahlili örneği veriyor. 
Fiyatı 75 Kuruş 


HÜSEYİN RAHMİ 


Yazan : Hüsamettin BOZOK 


Büyük edibimiz hakkında edebi bir tahlil, Fiyatı 25 Kuruş 


Yakında Çıkıyor 


TERCÜME 


KİTABEVİ o 
ABC yu Maarif Vekilliğince 2 ayda bir çıkarılan bu 


20 inci Yüz yıl Dünya Edebiyatı Serisi | İderginin 17 inci sayısı çıktı. İçindekiler: 


BARAGAN'IN DEVEDİKENLERİ 


Yazan : Panait Strati Thukydides (S. Baydur) > Perikles'in Peloponnesos Savaşı Olüleri için Söylevi (A. Balkış) - 

EYÜP Utopialıların: Bilgileri; İşleri, Güçleri (V. Ha-Yazan: Joseph Roth tay) - Babam ve Ben: Hölderlin (Y. K. Köni) 


Ankara Caddesi, Cağaloğlu Yokuşu Şiirler: Balzac (N. $. Orik) - Bilinmiyen $a-T —] İheser - Eflâtun Tercümeleri (Nusret Hızır) - H. de Balzac Manon Lescaut Tercümeleri (Lütfü Ay) - Ser-ALTIN GÖZLÜ KIZ giy Baba (E. Güney) - Baragan'ın Devediken- 
` z 5 leri (Y. N. Nayır) - Tercümenin ve Tenkidin z Meri 
EETA Se eriç Zorlukları (N. Baydar) - Bir Tenkid Münaseatı uruş 3 x à 
È k A betiyle (N. H.) - Yabancı dillerdeki dergiler. 
Üniversite Kitabevi 


TEMSİL BAYRAMI 


Devlet Konservatuvarı tarafından hükümet merkezimizde geçen ayın ikisinden bu ayın on sekizine kadar süren bir temsil bayramı programı hazırlanmıştır. Bu programda Sophokles'in iki trajedisi, büyük Alman edibi Lessing'in bir komedisi, yine büyük Fransız dehası Moliğre'in bir komedisi, Shakespeare'in Julius Caesar'ı, on sekizinci asır İtalyan muharrirlerinden Goldoni'nin bir komedisi var. Konsetvatuvarın opera kolu da Mozart'ın, Beeihoven'in, Puccini'nin ve Smetana'nın dört eserini oynuyor . 


Temsil bayramı boyunca genç tiyatro opera ve musiki sanatkârlarımızın gösterdikleri başarı ve gayret bütün seyircilerin alkışlarını ve takdirlerini kazanmıştır. Bizde bunlara katılırken, bu büyük eserlerin yurdun başka köşelerine de götürülmesini dileriz . 


RADYODA 


Bundan önceki sayılarımızın birinde radyoda her akşam verilen "Evin Saati,, konuşmalarını bahis mevzuu ederek bazı din-İeyicilerin sordukları değersiz ve hattâ mânasız suallere cevap verilmeğe çalışıldığından şikâyet etmiştik. Ustad Galip Ataç'ın, bunu kendisinin saatine çevrilmiş bir tenkit sayarak müteessir olduğunu görerek üzülmüştük. Gerçekte bizim tenkit ettiğimiz şey kendisinin söyledikleri değil, sorulan bazı suallerin mahiyeti idi. Malesef bir çok dinleyiciler pek şahsi, pek hususi ve hattâ bazan kaprislerine kapılarak akıllarına esen şeyleri sormaktan ve böylece halkın müessesesi olan radyonun zamanını kendi hususi merakları uğruna meşgul etmekten çekinmiyorlar. Sayın doktor bu nevi suallere dahi cevap vermek nezaketinden ayrılamıyordu. 
Bizce bu konuşma saatinde bahis mevzuu edilmesi istenilecek şeyler, herkesin kendi saçına, dişine, tırnağına ait hususi dertler olmamah idi. 


Doktor Galip Ataç zaman zaman fırsat buldukça günün en önemli, her vatandaşın 


aydınlatılması gereken konular üzerinde konuşmalar yapar. Geçenlerde de bir akşamını “Irk Mefhumu,, na hasreti. Bir çok dinleyicilerinin hiç de tesadüfün eseri oolmıyacak şekilde bu mevzu üzerinde konuşmasını; istiyen mektuplar aldığını bildiren doktor, ciddi bir ilim adamına ve düşünüre yakışır bir şekilde mevzuu izah etti; ve ırkçılık bayraktarlığı yapmaktan çekinmiyen bazı hekim meslektaşlarına da güzel bir ders vermiş oldu. 
Daha sonraki konuşmalarında da meselenin başka taraflarını da izah edeceğini bildiren sayın doktor ilk konuşmasında irk mefhumunun tarihçesini yapmış, bu mefhumun çok eski iptidai devirlerden kalma bir efsaneden başka bir şey olmadığını, bugün ilimde hiç yeri olmadığını, bazı siyasi ihtirasları haklı göstermek için uydurulmuş bir iddia olduğunu, tarihte hiç bir büyük mütefekkirin böyle bir fikre saplanmadığını açık, kesin ve salâhiyetli bir şekilde izah etmiştir. 


Bu gibi yanlış efsanelerle mücadele eden herkesi her fırsatta lekelemeye çalışan bizdeki ırkçıların, uydurmalarına bazı aydın olması gereken kimselerin bile inanır gibi göründükleri bir zamanda radyoda bu meseleyi bu kadar ilmi bir şekilde izah etmekle, Claude Bernard'ın eserini dilimize kazandıran Dr. Galip Ataç büyük bir medeni cesaret göstermiştir; kendisini kutlar ve üzerinde her vatandaşın aydınlatılması lâzımgelen bu gibi aldatıcı iddialar karşısında dinleyicilerine daha çok yol göstermesini temenni ederiz: 


BU DA BİR BOBSTİLLİK 


Zaman zeman bütün -gençliği bobstillikle damgalıyarak kendine dikkati çekmek istiyen bazı ukalâlar var. Bunlar ya eski kafatılıklarını, ya gençliklerinde bir başarı gösteremeyişten doğan hınçlarını boşaltmak için zaman zaman gençlere saldıriyorlar. Soğük mizahcılıktân başka bir şey beceremiyen kof şairler yeni neslin eserlerini batırmak için yine bu bobstillik damgasını yapıştırma tekniğine baş vuruyorlar. Hiç bir hareketlerile hiç bir nesle örnek olamıyan bazı kimseler zaman zaman gençliğe ahlâk buhranı meselesini ortaya atarlar. 


Buna benzer bir zihniyete radyonun yeni programlarında yer alan "rektörün odacısı,, adlı bir skeçde rastladık. Bunu hazırlıyan bay yazar Beyazıd'da Ünivetsitelilerin devam ettiği bir kahve olduğu anlaşılan bir yerde "bobstil,, şairleri ve gençleri garip ve tamamile uydurma bir “Anadolu şivesi,, ile konuşan bir odacı ile karşılaştırıyor. Fakat 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bü oddcı ne malümatlı bir zat! Göthe'den, Schiller ve daha nelerden bahsetmiyor! Univefsiteliler ise çarpık bir şive ile konuşuyorlar, birbirlerine Helo, Gutbay diyorlar; arkadaşlarını Betty, Babby filân diye çağırıyorlar. Ancak bir kaç serseride ,bir kaç miras yedi veya vurguncu çocuğunda görülen, şimarıklıktan başka bir şey olmıyan ve ancak bu mânada, mücadele edilmesi gereken bir seyi öz Türk gençliğine mal etmeğe bu soğukluk şaheserini yazan zatın nasıl dili variyor? 


Buğün, üniversitelerde ciddi, çalışkan; kendine bir meslek edinmek için her fed&- kârliği yapan, medrese odalarinda yâşıyan, bir burs bulabilmek için her kapıya baş vuran, çeşit kırtasiyecilikle uğraşmağa mecbur olan yüzlerce genç vardır. Bu muharrir neden böyle sun'i soğukluklarla dinleyicilerine tuhaflıklar yapmağa kalkıştığı halde, gençliğin bu sirap hayatinın sahnelerini çizmemiş? Onların hayatından neden bütün dinleyici kütlesini ilgilendirecek gerçek sahneler çıkarmamış? Uç beş lâf ve tavla tiryakisine taş atmak ve bir iki ukalâyı kızdırmak için radyo mu vasıta olmalı idi? İstanbul'da üç beş kişi arasinda geçen bu soğukluklar yurdün her köşesindeki dinleyicileri neden âlö- kadar etsin? 


Köylünün bu günkü ekonomik durumu ne merkezdedir? İddia edildiği gibi servet ve sefahat içinde mi yüzüyor? Bu yoz müşahedelere dayanarak bu suale cevap vermiye çalışıyor. 


KOYDE YAŞAYIŞ 


SON senelerde buğday fiatlarının artışı dolayısiyle köylünün zenginleşip zenginleşmediğine dair şimdiye kadar bir çok münakaşalar edildi, yazılar yazıldı. Köylünün müthiş surette zenginleştiği, bazı kazalardaki tuhafiyeci dükkânlarına gelen ipekli çorap, güzel kokular, ipekli kumaşlar vesaire gibi lüks eşyanın köylüler tarafından alınıp kadınlarına giydirildiği söylendi. Hattâ Batı Anadolu köylerinde ipekli emprimelerden şalvar yapıldıgından bahsedildi. Bakkal dükkânlarındaki rakıların köylüler tarafından yağma edildiği, köylünün daha pahalı içkilere bile alıştığı, paralarını nereye sarfedeceklerini bilemiyen köylülerin düğünlerde oynatmak üzere elli altmış lira taksi parası vererek şehirden kadın getirdikleri tarzında bir çok dedikodular yapıldı. 

Köylerimizi yakından tanımayan, köylüleri yalnız şehre veya kasabaya öteberi almak için geldikleri zaman gören bir çok kimseler bütün bu rivayetleri toptan doğru olarak alıp köylüyü hakikaten zengin olmuş sandılar. 
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bol para alıp görmediklerini gören, almadıklarını alan köylüye karşı bir kıskançlık bile uyandı. İmparatorluk devrinde incelmiş payitaht ahalisinin Anadolu köylüsüne yukarıdan aşağı bakması âdetti. Tulüatta, Karagözde, meddahlarda, mizah sahifelerinde saf, hödük, bir şey bilmez Anadolu uşaklarıyla alay edilirdi. O devrin tadı damağında kalmış olanlar da bu sonradan görmelikle eğlendiler, 

Şüphesiz ki bu rivayetlerde haklı olan taraflar vardır. Fakat bu gibi belirtiler bize bütün köylünün zenginleştiğini ispat etmez. Kulaktan kapma rivayetlere, şuradan buradan sızan bilgi kırıntılarına dayanarak incelemeden verilen hükümler bizi ekseriya yanlış yollara götürür. Hüseyin Avni'- nin YURT VE DÜNYAnın 20 inci sayısında çıkan «Hangi Köylü Zenginleşiyor ?» adlı bir yazısı bu meseleyi aydınlattı. Bu iktisadiyatçımız yaptığı araştırmalar neticesinde ancak büyük arazi sahibi zengin köylülerin kaldırdıkları mahsulleri satarak daha fazla zenginleştiklerini be- 


Şehirdeki kazancı az sabit gelirlilerin lirtti. Fakat acaba geriye kalanlar, ya- 


sıkıntısı arttıkça bazı kimselerde bu 


ni fakir köylü ne oluyordu? Fırsat 


190 


buldukça gidip gördüğümüz köyler ve kasabalarda meselenin bu tarafı dikkatimizi çekti. Bu yerlerden bir kısmını ilk defa olarak görüyorduk. İki üç sene evvel gittiğimiz yerelere yeniden gidişimiz bize bugünkü durumu eskisiyle mukayese etmek imkânını verdi. 
1940 - 1941 senelerinde bu havalide tetkiklere başladığımız zaman köylüyü refah içinde bulmadık. Fakat bugüne nazaran sıkıntı içinde de degillerdi. Köylerde her şey mahsule bağlıdır. O senelerde bereketli yağmurlar yağmış, Orta Anadolu'da umumiyetle iyi mahsul almışlardı. 
Sonbaharda her yerde gıda boldu. 
Hattâ bu mevsime rastlayan ramazan aylarma mahsus olmak üzere, her öğünde yalnız bir kap yemek yiyen köylüler âdetlerinin dışına çıkarak iki hattâ üç kap yemek pişiriyorlardı. 


O zaman buğday para etmiyordu. 
Yarımı (on altı kilo) bir liraya, hattâ sonbaharda daha ucuza satılıyordu. 
Arpanın yarımı ise altmış yetmiş kuruş kadardı. Köylü ailesinin ve hayvanlarının yiyeceğini bir tarafa ayırdıktan sonra, eğer paraya çok ihtiyacı varsa, fazlasını satıyordu. Ekin bol, fiat düşük olduğundan saklamak kimsenin aklma gelmiyor, hep böyle gideceği zannediliyordu. Zaten zenginler müstesna, diğerleri isteseler de saklıyamazdı. Çünkü çoğunun ağalara, hali vakti yerinde akrabalara, veya bankaya borcu vardı, 


Başlıca mahsulü arpa ve buğday olan Anadolu köylerinin bunun yam başında ikinci derecede gelir kaynakları da vardır. Bazı köylerin yaylımı geniş olduğundan davarları çoktur. 
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Böyle yerlerden şehir veya kasabalara süt, yoğurt, peynir, yağ, tavuk, yumurta gibi gida maddeleri götürülüp satılır. Bazı köyler dere boyunda oldugundan sebze ve meyva yetiştirilir. 
Bilhassa Ankara şehri büyüdükçe bu civarın köylerinde sebzeciliğin ehemmiyeti artmıştır. Bir kısım köylerde de bağcılık ileridir, bunlar üzüm ve pekmez satarlar. Kıraç denilen susuz yerlere bile hiç olmazsa kavun karpuz ekilir, bunlar eşeklere veya araba ve kağnılara yükletilerek şehre götürülür, alman paralarla ev, tarla, hayvan vergileri ve borçların bir kısmı ödenir. 
Yol parasına ‘gelince, bir kaç erkeği olan ailelerde her biri için altışar lira vermek köylüye çok ağır geldiğinden gençler umumiyetle bunu yollarda çalışarak öderler. Borçlar ödendikten sonra biraz para artarsa bununla gaz, kibrit, pencere camı, zaruri ev eşyası, pazen, basma, baş örtüleri, ucuz ayakkabilar gibi şeyler alınıyordu. O zaman ucuz olmakla beraber bu eşya büyük bir itina ve tasarrufla kullanıhyordu. Yaşlılar ve çocuklar yeni şeyler giymezler, eskileri bol bol yamarlardı. Kadınlar ayakkabılarını ancak kışın, veya gezmeye giderken giyerlerdi. Bununla beraber köylünün büyük bir kısmı borçlu idi. İyi mahsul senelerinde bu borçlar biraz hafifliyor, fakat büsbütün tükenmiyordu. 
Bilhassa düğün yapan aileler kilim, yatak, yorgan, bakır kap “kacak ve hemen on sene yetecek kadar da giyecek aldıklarından zengin bile olsalar mutlaka borca giriyorlardı. 

Bu saydıklarımızın dışında köylerde hemen hiç para sarfetmek âdet 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değildi. Kendi köylerinde . yetişmiyen lüzumlu bazı gıda maddeleri para ile satın alınmaz, fakat kendi mahsulleriyle değiştirilirdi. Bu havalinin bütün toprakları ayni mahsulü yetiştirmeye müsait değildir. Meselâ Kızılcahamam yakınlarındaki köylerde dere boyunca pirinç yetiştirilir. Bazı köylerde patates, bazılarında ise nohut, mercimek, fasulya yetişir. Bunlar kendi mahsullerini alarak komşu köylere gider, meselâ pekmezi pirinçle, mercimeği patatesle değiştirerek kendilerine 18- zım olan şeyleri elde ederler. 


Köylere gelen kil, tuz, sepet, elek, çömlek, tekne satıcılarından da bu gibi eşya ekseriya mübadele yoluyla alı- 


nir. Dökmeci veya çerçi denilen seyyar satıcılar iğne, iplik, düğme, lâmba şişesi, kalem, defter, bardak, fincan vesaire gibi ufak tefek eşya satarak köyün bir kısım ihtiyacını karşılarlar, Bunlarla olan alış veriş bile bazan para, bazan da yumurta, eski yün çorap vesaire verilerek yapılırdı. © zaman yumurtanın tanesi bir kuruştan hesap edilir, akşama kadar dökmecinin önü bir küme halinde yumurta ile dolardı. 


Böylece köyün ekonomik durumunda, asgari bir yaşama seviyesine göre, oldukça bir muvazene hali, fakiri ailelerde borçlarını bitirmek ümidi vardı. Hattâ yaşlı erkek ve kadınlar son senelerde köye «fantaziye» girdiginden şikâyet ediyorlar, bu hal onları âdetâ korkutuyordu. Bir çok evlere az miktarda da olsa, çay kahve ve geker girmişti. Elbette bunun yanı başında fincan, bardak gibi şeyler de almak icap ediyordu. Zengin erkekler on 


liralık palto, zengin kadınları mest lâstik veya mest kundura giymeye başlamışlardı, Hattâ bazılarının çarşıdan alınmış yünden örme hırkaları bile vardı. Bir çok evlere küçük halılar girmişti. Pek nadir olsa bile dikiş makinesi ve gramofon edinen evler de vardı. | 


Fakat son iki sene zarfında bu muvazenenin birdenbire bozulduğunu, hiç umulmadık vaziyetlerin meydana geldiğini görüyoruz. Bu değişiklikler bizim tanıdığımız yerlerde bazen iyi, bazan kötü şekiller aldı. Meselâ Etimesğud'a bağlı ova köylerinden birinde köyün en geniş arazisine sahip, fakat bankaya bin lira kadar borcu olan birağa bütün tarlalarını ektirdiği, oraya gelen biçer döğer makinalariyle hasadı ucuza mallettiği için borçlarınm büyük bir kısmını ödemişti. 


Son hasatta bu civarda en iyi mahsul alan ve zenginleşen yerler Polatlı ve Çubuk havalisidir. Polatlı Ankara'nın pek yakınında, yol üstünde bulunan bir yer olduğundan köylünün zenginleşmesine dâir mütalâa yürütenlerin bir kısmı zannedersem oradanilham almışlardır. Daha geçen sonbaharda birçok kazalar hep oraya üşüşmüş, buğday almak iştemişlerdir. 
Çubuğa gelince, bu kazanın köyleri de epeyce para sahibi olmuşlardır. Hemen bütün diğer Ankara köyleri varlarını yoklarını vererek ve satarak ihtiyaçları olan ekini onlardan yüksek fiatla almışlar, hâlâ da almakta devam ediyorlar. 


Fakat tabiatiyle bir taraf buğdayın yarımını on beş on altı liraya satarken diğer taraftan muhtaç olduğu 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için varını yoğunu vererek almaya mecbur olan geniş bir köylü zümresi vardır. Biraz evvel de bu zümrenin gelir kaynaklarının ne kadar mahdut olduğunu kısaca anlatmıştık, Zaten ekin fiatının bu kadar artışının sebebi de geçen sene mahsulün ihtiyacı karşılıyamıyacak derecede az oluşudur, Ondan evvelki senede de mahsül iyi değildi. Fakat, geçen sene bir çokları ektikleri tohumu bile alamadılar. Ekinleri don aldı, yani kar altında iyi bir halde muhafaza edilen yeni sürmüş ekinler karlar eridikten sonra hava birdenbire şiddetle soğuyunca dondular kaldılar. Bu yüzden evvelki senelerden yiyeceği kalmamış köylüler (ki umumiyetle böyledir) büyük bir sıkıntı içine düştüler. 

Geçen senenin yazında, daha hasat zamanı Tokat, Zile, Kayseri, Turhal taraflarında ekin hiç te bol değildi. 
Kışın çekilmeye başlanan sıkıntıyı yeni mahsül hiç azaltmamış, fiatlar düşeceği yerde bilâkis yükselmişti. Turhal'da fırınlar bir çok günler un bulamadıklarından ekmek yapamıyorlar, fakir halk bazı günler aç kalıyorlar, ekmek çıktığı günler fırınların önünde büyük bir kalabalık toplanıyordu. Zaten o havalide bir çok köyler buğday yerine pancar ekmişlerdi. 

Her tarafta halkın ittifakla anlattığına göre kıtlığın bir sebebi daha vardır. Bir çok tüccarlar daha yeni mahsül çıkmadan köylüye borç para vermişler, mahsül çıkar çıkmaz pirinç, mercimek, nohut fasulya gibi şeyleri etraftan ucuz fiyatla toplamışlardır. 


Veya sadece fiyatlar daha fazla art-. 


madan önce çok miktarda gıda maddeleri satın almışlardır. 


YURT VE DUNYA 


Böylece halkın elinde avucunda yiyecek kalmamış, bilinmez yerlerde ve bilinmez ellerde toplanmıştır. Bir de mahsulün yüzde! yirmi beşini hükümete teslim etmek mecburiyeti vardı, Bu miktar daha mahsül alınmadan önce her seneki mahsule göre nazari olarak hesap edildi. Fakat mahsulün bu derece kötü oluşu bütün hesapları alt üst etti, köylü ekin borcunun altından kolay kolay kalkamadı. Meselâ Bâlâ köylerinde sarfedilen bütün gayretlere rağmen borçları toplamak kabil olmamıştı. Vakia bazı yerlerde hileye baş vurarak buğdayını saklı yan zengin köylüler yok değildi. Fakat bunlar hakikaten az sayıda idi. 
Umumiyetle yapılan araştırmalarda fazla bir şey çıkmadı. Ele gecen elli altmış kiloluk buğday çuvalları başlca gıdası ekmek olan bir köylü ailesinin bir kaç günlük yiyeceğinden başka bir şey değildir. 

Kücük Yozgat istikametinde gördüğümüz bir köyde çok yiyecek darlığı vardır. İçlerinde şunu bunu satarak bir parça un alıp günü gününe geçinenler, bulamadığı zaman aç kalanlar vardır. Gittiğimiz evlerden birinde hic yiyecek yoktu, Sabahleyin evin erkeği aç olarak odun toplama- ya gitmişti. Kadın bir kaç günlük lohusa idi, fakat sütsüzlükten çocuğu ölmüştü. İnekleri buzağılamış, o da ayni surette zayıf ve sütsüz olduğundan buzağısı ölmüştü. Bir aralık ocağın yanındaki yastıkların arasından kücücük bir kuzu fırladı. Daha o gün doğmuştu, fakat evde ot olmadığından anasini otlatmaya göndermişlerdi, Evin kadını bu kuzunun da. açlıktan öleceğine emindi. 


Ekin iyi olmadığından saman da yok. Bunun için bütün köylerde hayvanlara verilen müşterek gıda «geven» denilen bir nevi dikenli nebattır. 
Geven hayvan gıdası olarak ötedenberi köylülerce bilinir, fakat eskiden bu kadar lâzım olmadığından çok kullanılmıyordu. Fakat bugün her tarafta kadınlar ve çocuklar boş kırlardan geven topluyorlar, eşeklere yükleterek getiriyorlar. Bu iri ve dikenli köklerin dikenlerini hayvanların ağzına batmasın diye ateşte ütüledikten sonra bir taşın üstünde ağır tokmakla döğerler. Nebatın içi beyaz ve hafifce yağlıdır. Bundan sonra bıçaklarla kıyarak hayvanlara yedirirler, 


Köylerde bu sene borçluların sayısı ve borçların miktarı büsbütün artmıştır.'Ekin alabilmek için bir çogu eşyalarından, davarlarından bir kısmını satmışlardır. Çünkü o kadar pahalı alınan bir yarım ekinle ancak yirmi pazlama yapılır. Çok ekmek yiyen kalabalık bir aile onu iki günde bitirir. Arpa buğdaydan daha ucuz olduğundan şimdi ara sıra arpa ekmeği de yapılıyor. Elmadağ köylerinden bir kaç kişi ova köylerinden birine değirmene gelmişlerdi, Arpa öğüttüklerini gördüm, halbuki köylünün arpa ekmeğinden ne derece hoşlanmadığını biliyordum. Fakat köylüler şimdi onu da bulduklarına şükrediyorlardı. Yalnız dediklerine göre arpa yemeye alışık olmadıklarından çok yerlerse vücutta kızarılar ve kaşıntı yapıyordu. 


YURT VE DUNYA 
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Bir aralık buralarda yarımı on sekiz yirmi liraya kadar yükselen buğday (Uşak, Malatya, Çankırı taraflarında otuza yükseldiği söyleniyor) son zamanlarda, ihtimal ki hasat oyaklaştığından O tüccarlardaki stokların ortaya çıkarılmasıyla, on dört liraya düşmüştür. Memleketin muhtelif yerlerinden gelen haberlere göre hattâ Ege bölgesinin dağ köylerinde bile yiyecek darlığı vardır. Karadeniz havalisi de ayni vaziyettedir. 
Zaten bu havali kendisini koruyacak kadar gıda yetiştiremediğinden daima dışardan buğday ve yiyecek getirdiğinden bu pahalılıkta sıkıntıya düşmesi pek tabiidir. Bugünlerde ya-Şan bereketli yağmurlar iyi bir mahsul verdiğinden buğday fiyatları yarı yarıya düştü. 


Şimdi bütün ümit önümüzdeki hasattadır. Eger iyi mahsül alınırsa vaziyetin biraz olsun düzeleceğine şüphe yoktur. Bazı yerlerde ekinlerin bir kısmını yine don almışsa da denildiğine göre zarar mühim değildir. 
Önümüzdeki aylarda yağmur yağıp yağmayışı vaziyeti tayin edecektir. 
Fakat araştırılması lâzım gelen diğer bir mesele de memleketin her tarafının ekilip ekilmediğidir. Bu hususta muhtelif yerlerdeki köylüler muhtelif fikirler ileri sürüyorlar: Bir bakıma göre, tarlalar her tarafta her zaman olduğu kadar ekilmiştir. Bu hususta endişe edilecek bir şey yok. Hattâ ekin çok para ettiği için pancar, pamuk gibi mahsullerin ekildiği yerlerin bazılarında bile bu sene buğday ve arpa ekilmiştir. Fakat bazı yerlerde de tam tersine olarak, erkeklerin bir 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kısmı askerde olduğundan kadınların bütün tarlaları ekemedikleri söyleniyor. Bundan başka yiyecek darlığı fazla olan yerlerde halk dayanamadıklarından kendilerine dağıtılan tohumlukların bir kısmını, ilâçlarını çeşmede yıkadıktan sonra yemişlerdir. Bazı yerlerde toprağı sürmek için lâzım olan koşum hayvanları yoktur. Çünkü bazı fakir aileler daha hasat zamanı buğday borçlarını ödiyemiyeceklerini, ve kışın aç kaladaklarını anladıklarından öküzlerini, mandalarını satıp buğday almışlardı. 
Bunlardan başka yiyecek azlığından dolayı epeyce hayvan ölümü de vardır. İhtimal ki bu görüşlerin hepsinde de hakikat hissesi vardır . 


Harp şartları görüşler üzerine de bazı tesirler yapmıştır. Şehirde zengin köylüler hakkında bir çok rivayetler çıktığı gibi köylerde de şehirliler ve memurlar hakkında bir çok rivayetler vardır. Buna göre şehirde hiç yiyecek sıkıntısı ve darlık yoktur, her şey boldur. Hele memurların elinde bir çeşit kâğıtlar vardir ki nereye götürseler büsbütün bedava veya çok ucuza yiyecek ve eşya alabilirler. Onlara göre memurların karnı tok, sırtı pektir. Adetlerde de bazı değişiklikler olmuştur. Son senelerde çay ve kahve köylere kadar girmiş, bir çok kimseler bunların tiryakisi olmuşlardı. Fâkat şimdiki pahalılık onları bu âdetlerinden vaz geçmeye mecbur ediyor. Eskiden her tarafta petrol lâmbaları yanar, gemici fenerleri kullanılırken bugün şüphesiz bunlar da kullanılamıyor. Bazı yerlerde eski devirlerde olduğu gibi, bulurlarsa çıra ya- 


YURT VE DUNYA 


kıyorlar. Bazı taraflarda da ufak tefek icatlar beliriyor. Meselâ bir bardağın dibine su, üstüne zeytinyağı koyduktan sonra ortasına içi boş ince tenekeden bir boru koyup yanlarını açarak bardağa tutturuyorlar, sonra ince tülbentten yapılmış uzun bir fitili bu borunun ortasından geçirerek bir nevi kandil yapıyorlar. 


Eskiden misafir geldiği zaman külfete girişmeksizin evdeki yiyeceklerden ikram etmek hiç olmazsa bir kahve pişirmek âdetken bugün o âdet pek nadir olarak tatbik ediliyor. Fakat halk bundan çok utanıp sıkılıyor. 
Bir kahve bile ikram edememek fikri- _ ne bir türlü alışamıyor, üzülüp duruyorlar. Düğünlerde artık eskisi kadar para sarfedilmiyor. Bir çok yerlerde bir dahaki seneye bırakılıyor. Fakat bereket versin ki kızların cihazları kücük yaşlarından itibaren hazırlanmaya başlar. Kızlar on üç on dört yaşlarına geldikleri zaman sandıklarında epeyce bir şeyler birikir. Bu sandıklarda o muhtelif zamanlarda örülmüş çeşit örnekli yün çoraplar, eskiden alınmış veya kızın annesinin sandığından çıkarılmış oyalı oyasız yemeniler, krepler, kalın ipliklerle ya- 


“pılmış danteller, muhtelif zamanlarda 


alınmış basmalar ve pazenler, boncuk işlemeli hazır krep dö şin veya jarseden entariler, renkli fanilalar, kanaviçe işlemeli gömlekler. vesaire vardır. 


Fakat düğün zamanı ne de olsa yeni masraflar açılıyor. Onlar da beş yatak yorgan yapacakları yerde şimdi iki üc yapıyorlar. Kilimi iki alacak yerde bir alıyorlar. Üç dört düğün bir 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BAHAR GELİYORMUŞ 


Ne dedin geveze kuş? 
Bunu ben de biliyorum 
Sen bana harpten bahset, 
Sen bana harpten ve ölümden bahset Ayıp değil mi bir kuşa 
Bahar geliyor diye yaygara koparmak. 
Eski mayıs akşamlarının maviliğini umuyorsan 
Aldanıyorsun geveze kuş, 
Eski Mayıs akşamları eskidendi. 
Bütün kış ne güzel susmuştun. 
Düşünmek, kuşlara da yakışır: İster kendi neslini düşün, ister insanoğlunu... 
Bulutları beyaz göremiyeceksin artık geveze kuş, 
Bulutların beyazlığına elveda.. 
Bir ağacın dalına gizlediğin yuvan nerde, Hani insanların en zararsızı, bebekler? 
Ellerinden yemişlerini kapamıyacaksınız artık 
Çiçekler sizin için açmıyacak, Gün ışığında tüylerinizi kabaricmıyacaksı 
5 niz, 
Her konduğunuz dal, sizi yüksünecek, Yaprakların işareti aleyhinize, maalesef... 
Güneşi selâmlıyan sabah şarkılarınız Kimsenin umurunda olmıyacak... 
Ya, işte böyle geveze kuş 
Ayıp değil mi sana 
Bahar geliyor diya yaygara koparmak?.. 
SUAT TASER 


arada yapılarak bir davulla idare ediliyor. Eskiden düğünlerde bir defa olsun bütün köyün erkekleri yemeğe davet edildiği halde bügün ekseri köylerde hiç bir babayiğit bunu yapamıyor. Bu tarafların en zenginleri 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» Önce kocası vurdu tekmeyi 


Kaldı üç çocuğu ile beraber. 

Geçmiş günleri düşünür de 

“Kader buymuş!,, der, 

Avunur. 

Sonra başka bir ere vardı. 

— Hoş uzun sürmedi ömrü — 

Saçını süpürge etti, göz nurunu sebil 

Gene yaranamadı el oğluna. 

Yabanın oğlu bu! Hem döver, hem de söverdi. 

Kendi adı "Fışkinın kizi» oldu, 

Bebelerininki "piç!,,. 

Böylece günler geçti 

Ben derim ki kahir öldürdü anamı. 

Bu üç yetimin biri subaydır Şarkta, 

Anasına fatiha okur babasına rahmet 

Ve deri yanar her mektubunda. 

Biri, bin beş yüz kuruşluk bir memur 

Ne üstüne yetiyor aldığı para, ne başına 

oymuyormuş,' vesika çıkalı, karnı 

Şikâyet eder durur. 

Bahisızmiış öteki meğer 

Şair oldu zavallı. 

Kendi derdinden evvel, âlemin derdini söy- 


ler 
Herkesle kötü olur. 


MEHMET KEMAL 


bile şimdi bir kaç akraba erkeğine yemek verebiliyor. Fakat yineldüğünlerde eskisinden ziyade borca giriyorlar. Şimdilik herkes bu seneki mahsulün iyi olmasını temenni edip gelece-. 
ge ümitle bakıyor. 


Tulüdt tiyahosunun son büyük 


mümessili Maşid'in ölümü, bu 


halk temaşa sanatının son büyük yasıdır. Bu münasebetle aşa- 


ğidaki yazı, tulğgi 


liyatrosunun ana karakterlerile, 


bu sanat 


kolunun, ehemmiyet ve mânasını belirtimeğe çalışıyor. 


TULÜAT TİYATROSU 


ZAMAN zaman tulüat tiyatrosu hakkında, dosiça ve düşmanca, göklere çıkararak öğen, yahut yerin dibine batırarak kötüleyen şeyler söylenir ve yazılır. Tulüat tiyatrosunun dostları, tıpkı Karagöz, meddah ve orta oyununun dostları gibi, onun sönüp gitmesine eseflenirler. Onların sözlerinde öyle bir eda vardır ki, bu sanat kolunun ölümünde hepimiz kendimizi kabahatli görür gibi oluruz; sanırız ki, elbirliğiyle biraz himmet edilse, bu tiyatro nevi eski şa'şaasile yaşamakta devam edecektir. 


Tulüat tiyatrosunu modern sanat - hareketlerine bağlamak istiyenler de 


vardır. Bunlara göre, hakiki tiyatro tulüat tiyatrosudur; tekniğe ehemmiyet vermiyen, aktörü tamamiyle serbest bırakan bir tiyatro anlamı en yeni, en ileri sanat görüşünü ifade eder, Daha ilk bakışta görülüyor ki tulüat tiyatrosu meselesinin günün davası olan iki cephesi vardır. Birincisi: bu sanat ölüyor, ölmemelidir, "ikincisi: ölmemelidir, çünkü, hakiki temaşa sanatı bundan ayrı bir şey degildir. 


PERTEV N. BORATAV 


Bu meseleler ortaya sık sık atılıp münakaşa edilmekle beraber, üstünde ciddi olarak durulup düşünülmüş müdür? Yazık ki hayır... Tulüat tiyatrosu, bir bakıma tiyatro tarihi araştırmalarını ilgilendirdiği gibi, bir bakıma, halk temaşası tetkikleri konusuna girer. Halk edebiyatı ve sanati (geniş mânasiyle folklor) mevzularının ilmi yollardan incelenmesi tarihi, memleketimiz için, o kadar eski bir ilim geleneğine sahip değildir; bu ilim kolunda herhangi bir mevzu için, çekinmeden, henüz pek az şey yapıldığını söyliyebiliriz. Fakat bütün diğer halk sanatlarına baka en az üzerinde durulmuş olan tulüat tiyatrosudur; bunun neticesi, bu halk tiyatro çeşidi üzerinde söylenen sözler, havada pala sallamak, havada su döğmek kabilinden oluyor. Halkevlerimizde çeşitli folklor mevzuları üzerinde, ufak tefek mahalli çalışmalara rastladığımız halde, bir tek insan çikıp da tulüat tiyatrolarını ele almış değildir. İstanbul, en eski tulüat sahnesi geleneğini yaşatmış bir şehrimizdir, son yıllara kadar, gün günden sö- 


nükleşse de, tulüat oyunları kiş gecelerinde İstanbul ve Üsküdar, Beşiktaş gibi «tam bir modernizm» merhalesi- ne henüz erişmemiş semtlerin eski tiyatro binalarında, yazları heni bu semtlerin, hem de sâyfiyelerin açik hava sâhnelerinde sanat ve maharetlerini gösteren tulüat kumpanyaları eksik değildi; bugün bile hal böyledir... Ama, İstanbul şehrinin Halkevlerinden hiç birinde bu halk temaşası üzerinde hiç olmazsa, son mümessilleri ölüp gitmeden, ileride bunlar üzerinde tetkikler yapacak olanlara bilgi toplamak endişesile olsun, en ufak bir çalışma belirtisi görülmedi. 
Halbuki, tulüat tiyatrosunun - eğer varsa - değerini, ve geçmiş zamanlarda olsun, bugün olsun bunların, cemiyetin fikir ve sanat hayatında gördükleri vazifeyi belirtmek için, bunların yapılarını, tekniklerini, çeşit ve şekillerini tasvir eden yığın yığın eserlerin şimdiye kadar hazırlanmış olması beklenirdi. 


Tülüat tiyatrosunun bu bahtsızlığı, herhalde onun, iki ana ilim ve sanat mevzuunun arasında bulunması, adetâ melez bir çeşit olmasından ileri geliyor. Tiyatro tarihi ona dokunmadan geçiyor, çünkü «Tulüat» tiyatro değildir, metni yoktur; orta oyunu ve Karagöz üzerinde durar folklor onü kendi araştırmalarının dışında bırakıyor, çünkü «tülüat» tiyatrodur, atalardan miras bir geleneğe bağlı de- 

Halbuki, Türk tulüat tiyatrosunun hem tiyatro tarihinde, hem de folklor tetkiklerinde yeri olmak gerekir. Tulüat, ne denirse densin, tiyatrodur. Bize Avrupa'dan gelmiştir; şüphesiz bize Avrupa'dan metinli, rejisörlü, plânlı tiyatro geldi, fakat Avrupa halk sanatları içinde de tulüat tiyatrosu vardır; İtalyanların <Teatro del Arte» leri, ve bütün panayır tiyatroları gibi... Bizim Tanzimat sonrası artistlerimiz, tiyatronun Avrupa'daki bu «halk işi» tarafını sezdiler; öte yandan, Türk halk temaşasının «orta oyunu» dediğimiz kolunun tulüat tiyatrosu ile temasa gelmemesine ,karşılıklı tesirlerin kendini göstermemesine imkân yoktu. Türk tulüat tiyatrosunun orta oyunu ve onunla yakınlık gösteren, cansiz temaşa sanatlarının (kukla ve Karagöz gibi) Avrupa tiyatrosile - husüsile bunun komedi çeşidile - aşılanması neticesinde, son belirli karakterini aldığı inkâr edilemez. Naşid'in ve Kel Hasan'ın, hem tulüat aktörü, hem de orta oyuncusu olması, hir tesadüf eseri değildir, bu oyunlarını birbirine olan yakmlıklarını ve birbirine ölân tesirlerini gösteren bir vakız olarak görülmek gerektir. Tulüat oyunlarının, komedi olsun, drâm olsun, hemen hepsinde rastladığımız «taklit» sahneleri, Türk halk temaşa sanatlarının, meddahdan tutun da, orta oyunu, karagöz ve kuklaya kadar, hepsinin en mühim vasıflarından birini verir; bu, Osmanlı İmparatorluğunun başşehrinin, İstanbul'un, ceşitli miliyet tiplerini, maddi ve manevi karakterlerile teşhir, ve onları mizah unsüru yapma temayülünün bir ifadesidir. 
Komedilerde bunun icin bir vesile bulunması kolay anlaşılır. Fâkat halk tiyatrosu hayatta olduğu gibi, sahnede de sadece ciddi ve ağır, bazan bü- 


zünlü, hattâ acıklı sahneler içinde se- ` 


yirciyi, tâ oyunun sonuna kadar þunaltmanın doğru olmıyacağı düşüncesindedir. 20 sene kadar evvel, rahmetli Naşidin Şehzade başımdaki O zamanki adile Millet tiyatrosunda bir oyununu hatırlarım. Bu bir dramdı. 
Ve şahısları, şapkalı, o insanlardı. 
Markiler, kontlar, mösyöler ve madamlar ciddi bir mevzuun plânı içinde rollerini yapıyorlardı; ağlıyan, sızlayanlar, ölenler ,öldürenler eksik degildi, Bir aralık Naşid, bu şapkalı insanların arasına, yıldızdan düşmüş bir mahlük gibi, «Anadolulu uşak» (ibiş) kıyafetile giriverdi. Seyirciler bir an için eserin trajik vasfını unuttular; şimdi mühim olan Naşidin komiklikleri idi. «Komiki şehir» bütün tiyatro kaidelerini alt üst etti, bir saat kadar, dramı komediye çevirdi; bütün mahalle halkının, bakkalın, kömürcünün, kasabın, eskicinin taklitlerini yaptı.. Sonra, yine oyun eski seyrinde devam etti, Son sahnesine kadar... Son sahnede komiki şehir, bu sefer omuzunda davulile belirdi: Bu, belki asıl eserin plânı hilâfına olarak, piyesin sonunu tatlıya bağlıyan, birbirlerine kavuşması hayli güç bir hal almış olan sevdalıların düğününü ilân, ve seyircileri de, ertesi geceki oyuna davet için sırtlanmış davuldur. - Komik unsurun bu müdahalesi, Türk halk temaşasının en mühim karakterini verir. Karagöz oyunlarında Ferhad ile Şirin mevzuu da, tıpkı Naşidin bu oyunundaki cilveleri gösterir. 
Biz Sasani devri hükümdarı Hüsrev Perviz'in zamanından ve muhitin- 


YURT VE DUNYA 


den, bir İstanbul mahallesinin neşeli sakinlerinin - Karagöz, Hacivad; ve arkadaşlarının - muhitine geçiveririz. 


İşte, tulüat tiyatrosunun uzun zaman yaşaması onun, kendisile çağdaş diğer halk temaşa sanatlarının hüviyetlerine bürünmüş, onların aşisile aşılanmış olmasından ileri geliyordu. Son yıllarda tulüat tiyatrosunun rağbetten düşmesini, halkımızın eski sanat. ananelrine karşı bigânelikleri- ne; aydınlarımızın ve sanatı, koruma mevkiinde olanlarımızın kadir bilmemezliklerine, yüklemek kolay olabilir, fakat bu, meseleyi çok üstünkörü görmektir, Tulüât tiyatrosunun ölümü - yahutta can çekişmesinin - asıl sebebi cemiyetin, maddi hayatında olduğu gibi, kültür ve sanat görüşlerinde de beliren derin değişmelerdir. Geçen yaz İstanbulda, açık hava sahnelerin- de yeniden tulüat oyunlarını görmeğe gittiğim zaman, bunu daha iyi anlamam mümkün oldu. Artık kumpanya müdürleri, oyunlarının başında, modern danslar, varyeteler, meselâ «alabanda» revüsünün taklidini yapan þazı numaralar eklemek mecburiyetini duyuyorlar, Dahası var: tulüat tiyatroları artık proğramlarını yalnız tiyatro terisillerine hasredememektedirler: oyunun başında muhakkak bir film vardır. Sinema o kadar hâkim olmuştur. Neticede, «eski komiki' şehir» ve arkadaşları 30 - 45 dakikalık bir zamana bütün sanatlarını, âdetâ bir çeşni gibi, sıkıştırıyorlar. Ve böylece, temaşa sanatinin mihveri olmaktan çıkıyorlar, bugün geçim kaygusu, onlari sadece bir eğlence yeri müdürü olmağa mecbur etmiş bulunuyor, 


Türkiyenin iktisadi 


tarihi, yurttaki sermaye  birikmesinin geliş- 


mesi bakımından birinci cihan harbi esnasinda olup bitepileriri önemli bir yeri vardır. Tarihimizin bu safhası şimdiye kadar lå- 


yık olduğu derecede incelenmemiştir. 


GEÇEN HARPTE 


TİCARİ GELİŞMELER 


GEÇEN harpte ihtikârdan, harp zenginlerinin sefahat hayatından nasıl bahsedildiğini çoğumuz hatırlarız. Meselâ Büyükadada yeni türeyen harp zenginlerinin bankonotları yakarak kahve pişirdikleri, operet artisti Milovice nasıl para yedirdikleri bir efsane halinde halk arasında kulaktan kulaga yayılmakta idi. Yine bir gece Büyük Adada Yat kulübünde kumar oyniyan bir kaç harp zengininin canları Tokatlıyanın dondurmasındaân istemiş, gece yarısı olmasına rağmen İstanbul'a telefon edilmiş bir istimbotla Büyük Adaya Tokatlıyanın dondürması getirtilmiş; bu suretle gece yarısındani sonra bir Kaç kumarbazın arzusu da tatmin edilmiş..... 

Daha bunun gibi bir çok fıkralar hatırlamak kabildir. Fakat bütün bu fıkralar ,bize yalnız bir kaç harp zengininin çılgınca eğlneceleri hakkında bir fikir vermektedir. Geçen harbin ekonomik hayatı hakkında vesikalara dayanarak bizi tatmin edebilen ilmi bir esere şimdiye kadar tesadüf edilmemiştir, Vakıa mütareke yıllarında. İstanbul basımı tarafından İtti- 


HÜSEYİN AVNI 


hat ve Terakki partisinin iaşe işleri, vagon ve vesika ticareti hakkında bir gok yazılar yazılmıştır. Fakat bütün bunlar da siyasi polemik mahiyetinde idi. Nüzhet Sabit'in «lasede 45 
Gün» kitabı da kendisinin iaşe işlerindeki muvaffakiyetlerini iddia eden bir müdafaanameden başka bir şey değildir. e 

Geçen harbin ekonomik olayları hakkımda bizi bir parça aydınlatabilen «Ticareti Umumiye» adlı mecmuada gördüğümüz yazılardır. Fakat geçen harp içinde yazılar sansüre tãbi olduğu için, bu mecmüada da ekonomik hâdiseler tamamiyle izah edilhemiştir. Bütün bunlara ragmen bu msemuada okuduğumuz bir kaç makaleden ,kısaltmak suretiyle. burada bahsetmeyi faideli görüyoruz. 

«Ticareti Umumiye» mecmuasın- da Rıdvan imzalı bir makale, Mani- sa'daki bağcılar Bankasının 60.000 
lira sermayesi olduğu halde, bir yılda 42.000 lira kâr ettiğini hayretle yazıyor. Muharrir makalesine son verirken harp kazançlarının hudutsuz bir şekilde alabildiğine geliştiğine işaret 


ediyor ve dünyanın hiç bir yerinde 


bir bankanın bu kadar kâr etmesine , 


göz yumulamıyacağını ileri sürüyor. 
Yine ayni mecmuada Abdi Tevfik imzalı bir makalede «Piyasada Tacir Çom mu?» diye bir sual sorulmaktadır. Muharrir bu yazısında, piyasayı muhtekirlerin doldurduğunu, her önüne gelenin ticaret hayatına girdiğini anlatmaktadır. Muharrir bunlara «tufeyli gürühu» demektedir. 


M. C. imzalı «Köyden Şehre Doğru» başlığı altındaki bir makalede de, Vilâyet gazetelerinde çıkan haberlerden bahsedilmektedir. Bu haberlerde, mahsulü para eden köylülerin zenginleşerek köylerden şehirlere doğru akın etmesinden bahsetmektedir, Muharrir köyden şehre doğru başlıyan bu göçlerin, zırai istihsalâtı azaltacağını, ve bu tehlikenin önüne geçilmesi lâzımgeldiğini yazmaktadır. 


Köyden şehre doğru başlıyan bu akınları teyid edecek mahiyette ayni mecmuada haber şeklinde yazılmış yazılara tesadüf etmek mümkündür. 
Meselâ Konya'nın ligin kazasında «Uyanık Köylüler Şirketi» ismi altı- da bir müessese kurulmuştur, Karaman'da «Milli Ticaret Şirketi» Karaman Milli Bankası, yine Karaman kazasının Hadım nahiyesinde 10 bin lira sermaye ile «İkbal» isminde bir şirket kurulmuştur. Konya'da 50 bin lira sermaye ile «Muammeriye» isminde bir zahire şirketi, Ankara'da «Emniyet Şirketi», Afyonkarahisar'- da «İktisat Şirketi», Uşak'ta «Necmi Ticaret Anonim Şirketi» geçen harp içinde bu bölgelerdeki ekonomik kalkınmayı ifade eden müesseselerdir. 
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Geçen harpte yurdumuza dışardan zahire gelmediği icin bütün talepler Orta Anadolu'nun buğday tralalarına dönmüştü. Bu yüzden buğday ve yiyecek maddeleri ziraatine büyük bir önem verilmiş, köylüler arasında ekonomik bir gelişme ve sermaye birikmesi ve bundan ufak tefek şirketler meydana gelmiştir. İttihat ve Terakki partisi de Türk tacirlerinin piyasaya hâkim olması için büyük gayretler sarfetmiş, Anonim Şirketlerin kurulması için kasaba ve şehirdeki Türk tüccarlarını teşvik etmiştir. Hattâ partinin gayreti ile İstanbul'da daha geniş ölçüde Milli İktisat Bankası, Milli Kantariye Şirketi, Ekmekçiler Şirketi gibi milli ticaretin temelini kuran müesseseler kurulmuştur. 
Nitekim Adapazar'nda kurulan «Adapazar'ı İslâm Bankası» da bu teşvik ve gayretlerin bir eseridir. 


Burada hatıra gelen sual şu olabilir? Acaba geçen “harp içinde Orta Anadolu'da meydana gelenbu ufak tefek şirketler daha ziyade gelişebilmiş midir? Abdi Tevfik'in  fazlalığından şikâyet ettiği tacirler harpten sonra da piyasada. tutunabilmiş midir? Bütün bunlar başlı başına ve uzun araştırmalar neticesinde tetkik edilecek konulardır. Fakat bütün bunları araştırmak için geçen harbe ait vesikaların bir arşiv dairesi tarafından tasnife tâbi tutularak bir araya toplanması lâzımdır. Geçen harbin iaşe işleri Harbiye Nezareti Levazımatı Umumiye Dairesi tarafından idare edilmiştir. Geçen harbe ait iktisadi olayları tahlil etmek ve bir netice çıkarmak için adı geçen dairenin vesi-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İYİ İNSANLAR 


Dalların uçları çatlıyarak, ; Toprak ayaklanacaktı. 

Kerpiç evlerin sofalarında 

tarlalara bereket getiren, 

yağmurun sesi neredeyse duyulacak, 

ve gözler biraz dumanlanacaktı. 

Yüzleri kırışmış ihtiyarlarla 

bir hasır üstünde bağdaş kurarak otururduk, 


Onlar, yarım kâğıt kaplı pencerelerden gelen 


ışık altında, 

habersiz bir dikkatle dinlerdim." 

Bahtiyarlık onlara zaman zaman yaklaşırdı. 
İyi insanlardı; 

ekmeklerini benimle bölecek kadar Kalplerinin ufukları geniş, iyi insanlardı. 


Omer Faruk TOPRAK 


* kalarını görmek icap eder. Bundan © başka İaşe Nezareti İaşe Umum Müdürlüğü, Meniihtikâr Komisyonu ve İttihat Terakki Partisinin yardımı ile kurulan iktisadi teşekküllerin dosyalarını, vesika mahiyetinde olabilecek defterlerini, bütün evrakını mütehassıs bir heyetin gözden geçirmesi gerektir. Bütün bunlar yapılmadığı tak-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TANIDIKLARIM z 


* Şimdi sen neler düşünürsün? 


Bir dilim yiyecek ekmeğin yok evinde. 
Hâlâ yollardasin.. 

Keten mendilin bomboş elinde. 

Kuş istediği kadar ötebilir, 

Çiçek rengârenk açabilir baharda, Bundan sana ne? 

Senin çocukların aç uyudular bu gece Bereket dolu bir masal dudaklarında. 
Boynun bükük, 

Öyle dalma gökyüzüne, 

Deli eder insanı bu kahrolasıca mehtap, Bu yıldızlar... 

Ah! bilirim dünya güzeldir güzelliğine. 
Şimdi sen neler düşünürsün? 

Bir dilim yiyecek ekmeğin yok evinde. 
Hâlâ yollardasın.. 

Keten mendilin bomboş elinde. 


FETHİ GİRAY 


dirde Türkiye'de sermaye gelişmesi bakımından ortaya çıkacak eserlerin vesikadan mabrum olarak meydana geleceği ve ilmi bir değeri olamıyacagı şüphesizdir. Arşiv işleri ile ilgili dairelerin henüz mahzenlerde durar, bu vesikaları bir araya getirerek bu konularla uğraşan kimselerin işine “yarar bir hale getirmesi lâzımdır. 


k$ 


C 


<ültür ve terbiye hayatımızda musikinin tutacağı yer büyüktür. 
Son yıllarda yurdumuzda musiki hareket ve fikirlerinde kımıldanma görüyoruz. Musiki davasının esasli bir şekilde ele alına- 


rak plânlaştırılması lâzımdır. 


MUSİKİ 


MUSİKİ kültürü davasının büyük ve zor bir dava olduğunu biliyoruz, Bu yazımda bu davanın ne iksirini ve ne de formüllerini vermek iddiasında değiliz. Biz sadece, mütehassıs olmıyan, fakat musikiyi seven ve musiki terbiyesinin sosyal ve psikolojik bir değeri olduğuna inanan her aydın gibi düşündüklerimizi yazmak zorunu duyuyoruz. 

Son bir kaç yıl içinde musikinin de diğer kültür davalarımız sırasın- da yer aldığını gösterecek teşebbüsler de bulunulmuştur. Bu teşebbüsler arasında şüphesiz Devlet Konservatuvarının çalışmalarını en başta saymak lâzımdır. Fakat, bugün memleket ölgüsünde .plânlı bir musiki kültürü davamız var mıdır diye sorulsa buna kolay kolay müsbet bir”cevap veremeyiz. Çünkü, evvelâ böyle bir davanm nazari bile olsa varlığının kabul edildiğini gösterecek bir yayın kampanyasına rastlıyamıyoruz. Değerli kompozitör Ahmet Adnan Saygın dışında hiç bir musiki bhilginimiz bu önemli mesele üzerinde ciddi bir şekilde durmamıştır. Hele musiki sanatkârlarımızdan birinin, yapılacak başka iş kalmamış gibi radyo mecmuasının bir sayısında, birisiyle yaptığı bir mülâ- 


TERBİYESİ 


NECMİ SARIOĞLU 


katta alaturka musikinin gizli inceliklerinden bahsederek vakit zayi etmesi bizi büsbütün hayal sukutuna uğratıyor. 

Bununla beraber, Devlet ve İstanbul konservatuvarları, radyo, filârmonik orkestra, Cümhur Reisliği bandosu, eski Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsünde açılan yeni musiki şubesi bize bir davanın mevcut olduğunu sezdirmektedir. 
Bunların değerlerini hiç bir zaman inkâr etmemekle beraber, bütün bu teşebbüslerin yalnız başına memleket ölçüsünde anladığımız musiki kültürü davasını halledebileceğini zannetmek bir ehramı tepesi üzerine oturtmağa çalışmak gibi bir şey olur. Bu musiki kurum ve vasıtaları musikiyi bir noktaya temerküz ettirirler ve ilk gayeleri musiki tekniğidir. Halbuki her kültür davası gibi musiki davasının da ayni zamanda temelden başlaması, geniş bir tabana dağılması ve yayılması lâzım olduğu fikrindeyiz. 

Yapılacak iş nedir? Bu hususta çeşitli fikir ve kanaatlar olduğunu zannediyoruz. Fakat ortada fikir ve kanaatların belirli ve kesin bir istikamet aldığını ,bir dava haline geldiğini ve bir plân ve programa bağlandı- 


- 


ğını göremiyoruz. O halde, fikrimce ilk yapılacak şey, evvelâ memleketimizin musiki probleminin, musiki davasının ne olduğunu tesbit etmek, sonra da şuurlu ve plânlı bir terbiye programile bu davayı gerçekleştirmeğe başlamaktır. Burada bizimde fikrimiz sorulsa derdik ki, musiki davamızın umumi mânada gayesi müzikal bir millet yaratmak olmalıdır. 
Bu sözle ne sadece «do» notasının hangi boşlukta ve sol anahtarının hangi çizgide olduğunu bilen ve ne de Hind, Arap, Fars ve Bizans musikilerinin garip bir halitası olduğu halde nedense «Türk musikisi» denen uyuşturucu, monoton, kötümser, melankolik seslere içki masası başında kadeh tokuşturan bir millet anlıyoruz. «Müzikal bir millet» diyince güzel musikiyi seven, güzel musikiyi yaratan ve güzel musikiyi çalan, söyliyen ve dinliyen bir millet anlıyoruz. 
«Biz bunu beğeniyoruz, bizim hoşumuza giden musiki budur. © halde bizim için güzel musiki budur» diye yapılan itirazlar çok yaygın bir haldedir. Fakat biz insanların her hoşlandıkları şeyin iyi ve faydalı olduğuna kâni değiliz. Nice fena itiyadlar ve zevkler vardır ki insan bunları bile bile yapar. Acı bile olsa itiraf etmek zorundayız ki, bugün böyle bir durumdan çok uzaklarda bulunuyoruz. Yetişkin nesil şöyle dursun, gerek okul ve gerek okul dışındaki genç neslin bir ağızdan söyliyebildiği tek şarkı olan «Dağ başını duman almış» bile kulaklarımızı çok defa tırmalamaktadır. Müzikal bir millet olmaktan, garp milletlerinde olduğu gibi bir müzik kültürü geleneğini kurmağı anlıyoruz. Bunun bir değil, bir“ kaç nesil kadar uzun sürecek sistemli, programlı ve ilmi bir terbiye sistemile mümkün olabileceğini sanıyoruz. Görülüyor ki, musiki kültürü davası, ister istemez bir musiki terbiyesi davası olarak karşımıza çıkmakta» dır. Şuurlu bir musiki terbiyesi seferberliğimizi ne kadar geciktirirsek musikinin memlekette bir gelenek olarak yerleşmesi de o kadar gecikmiş ve dolayısile o derece zararlı olacaktır. 

Sür'atle ilerliyen teknik karşısında bu gecikme işimizi daha fazla zorlaştıracak ve bizi daha tehlikeli bir duruma sokacaktır. Tekniğin bizim için gösterdiği tehlike iki taraflıdır. 
Evvelâ, makine iş saatlerini gittikçe azaltmakta ve buna mukabil insanlara daha cok boş zaman bırakmaktadir. Bu boş zamanların gerek ailede ve gerek umumi yerlerde faydalı ve yaratıcı faaliyetlerle geçirilmesinin gerek ictimai ve gerek psikolojik öne- mi meydandadır. Bununla beraber, bugün on dört milyondan fazlası köylü olan bizler için henüz boş saatlerin bahis mevzuu olmadığı ileri sürülebilirse de, sanayileşmeğe başlamış ve sanayileşmeğe azmetmiş olan memleketimizin yakut bir gelecekte kendisini böyle bir durumda bulmıyacağını kimse garanti edemez. 

İkinci tehlike noktası da şuradadır. Makine bir taraftan insanlara gittikçe artmakta olan boş zamanlar birakırken, diğer taraftan da bu boş kalan zamanları geçirmek usüllerin- de derinden inkılâp yapmaktadır. Makinenin temin ettiği eğlencenin tehlikesi onun insanları pasif eğlence faaliyetlerine sevk etmesindedir. Bugün 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sinema tiyatro, dans ve musiki ihtiyacını, hemen hemen her eve girmiş olan radyo da bol bol musiki ve tiyatro ihtiyacını pasif bir şekilde tatmin eden âletler haline gelmektedir. Televiziyon ufukta yeni görünmekle beraber, yakın bir gelecekte radyo veya sinema gibi yayılarak sinema ve radyonun bütün eğlence vasıtalarını kendinde toplamâk gibi tehlikeli bir istidat taşımaktadır. 
Tekniğin yarattığı ve sür'atle gelişerek çoğalan bu pasif eğlence vasıtalarının, musikide bizden çok ileride bulunan ve bu davayı bizden çok önce halletmiş olan milletlerde bile bir endişe doğurmakta olduğunu söylersek, makinenin, bizim gibi musiki geleneğini henüz kurmağa başlamış olan milletleri çok hazırlıksız bir vaziyette yakalamış olduğu anlaşılır. 


Pasif eğlence vasıtalarının, bizim gibi güzel sanatlarda yeni hamleye başlıyan milletler için tehlikesi şuradadır. Yalnız insan şahsiyetinin degil, bütün canlı varlıkların değişmez bir vasfı kendi kendilerini ifade edecek, kendilerini duyuracak, kendi şahsiyetlerini gerçekleştirecek bir ifade kanalına ihtiyaçları olmasıdır. 

Biriken enerjilerin gerek şahsa 


* ve gerek cemiyete faydalı kanallarla 


ifadesini bulması insanın ruhi hayatının normal olarak gelişmesi için psikolojik bir zarurettir. Normal ifade kanalları bulunmazsa, bunların yerine fena yollara baş vurulması tehlikesi vardir. Güzel sanatlar, bilhassa musiki en güzel ve en faydalı bir ifade vasıtasıdır. 

Bugün sinema büyük şehirlerimize yerleşmiştir ve zamanla memleketin kücük şehir ve kasabalarına da dağılacaktır. Bir çok şehir evlerimizin damlarında radyo antenleri gittikçe çoğalmaktadır. Gramofon ve son yıllarda radyo nahiyelere ve hattâ bazı köylerimize kadar girmiştir. 
Bu pasif sanat vasıtalarının harpten sonraki yıllarda daha çoğalıp köyleri de istilâ etmesi ve böylece bizi daha fena bir durumda yakalamasını şimdidèn hesaba katmak mecburiyetindeyiz. 

Biz burada bu teknik vasıtalarının fenalığını söylemek ve bunların yayılmasına mâni olmağı teklif etmek istemiyoruz. Maksadımiz bizi hazırlıksız yakaliyan bu makinelerin bizi sanat hayatında sadece pasif, sadece dinliyen ve seyreden hir millet haline getirmesinden duyduğumuz endişeyi açığa vurmaktır. Bu tehlikeyi karşılamak için biz çareyi musiki terbiyesinde buluyoruz. Gelecek yazımızda musiki terbiyesi üzerindeki düşüncelerimizi okurlarımıza takdim etmeği ümit ediyoruz. 

NOT : Bu derginin 26 - 27 inci sayısında Dr. Ziya Talât Çağıl'ın “Niçin Sınıf ve İkmal Kalıyorlar,, adlı eserinin bir tenkidini yapmıştık. Çığır dergisinin 128 inci sayısında bu tenkidimize cevap veren yazar, kendisine kitabında olmıyan bir noktayı isnad ettiğimizi iddia ve bizi tenkit ahlâksızlığı ile itham etmiştir. Hiç bir ilmi değeri olmiyan bu noktayı okurlarımız. yazarın kitabının 14 üncü sahifesinin 3 - ? uncu satırları arasında bulacaklardır. Kitabında neler yazdığından bile haberi olmıyan bir yazarın bizi tenkit ahlâksızlığile itham etmek- te haklı olup olmadığını” okurlarımız bu satırları okuduktan sonra anlıyacaklardır. 


Dünyanın bugünkü ekonomik ve siyasi meselelerini, makine medeniyetinin dayandığı sosyal sistemin doğuşunu gözden geçirmekle daha iyi kavrıyabiliriz. Bu sahifelerde çıkacak olan bir 


kaç yazi içinde inceliyecektir. 


bugünün ekonomik meselelerini tarihi 


bir çerçeve 


MODERN EKONOMİNİN DOĞUŞU 


BUGÜN dünya meselerinin temeli olan ekonomik sisteme kapitalizm sistemi denir. Bugünkü hayatımızın bir çok meselelerini kavramak için kapitalizm dediğimiz sistemin ne olduğunu kavramak lâzımdır. Kapitalizmi, insanlar arasındaki ekonomik münasebetleri «piyasa» esasına göre teşkilâtlandıran bir sistem diye tarif edebiliriz. İnsanların kâr edinme maksadile istihsal ettikleri malları başkalarına sattıkları ve başkalarından mal satın aldıkları bir piyasa olma- 
“dıkça kapitalizm denen ekonomi sistemi olamaz. Bunun için kapitalizmi anlamak istersek piyasanın ne olduğunu, bunu anlamak için de piyasanın tarihte nasıl meydana geldiğini anlamak lâzımdır. Ancak bu işe girişmeden önce şu noktayı kaydetmek låzımdır: kapitalizm piyasa ile meydana gelmekle beraber, serbest pazar bugünkü kapitalist sistemin en esaslı bir unsuru olmaktan çıkmıştır. Bunu ileride aydınlatmağa çalışacağız. 


Piyasa, «para istediği her şeyi istediği yerde ve istediği zamanda 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satın alabilir» prensibi ile hulâsa edilebilir. Kapitalist sistemin meydana gelebilmesi için evvelâ serbest piyasanın meydana gelmesi lâzımdır. 
Bugün piyasa dediğimiz alış veriş sahnesinin varlığı bize ö kadar tabii, o kadar zaruri görünür ki vaktile hem pek yakınlara kadar böyle bir şeyin bulunmadığını düşünmek ve sebebini atlamak bile bize zor gelir. 
Gerçekte, bugün kapitalizm dediğimiz sistemin hâkim olduğu devreden önce, yani derebeylik nizamında serbest piyasa; yoktu. İnsanların ekonomik ve sosyal hayatının temeli mal satarak, mal alarak, para kazanarak güdülen ekonomi değildi. Derebeylik veya feodalizm asırlar boyunca kurulmuş siyasi, dini, bedii fikirlerile ve müesseselerile kapitalizmden bambaşka bir cemiyet nizamı idi. Derebeylik çağında insanlar, en mühim ekonomi faaliyeti zirai istihsal olan cemaatlar halinde yaşıyorlardı. Derebeylik cemiyetinde insanları ve eşyayı uzak yerlere taşıyacak nakil vasıtaları çok iptidai bir halde idi; böylece malların mübadelesi yani pazar çok küçük, çok 


dardı. İstihsal usulleri de basit el sanayii usullerinden ibaretti. Bu usuller asırlar boyunca pek az değişiklikler geçiren, nesilden nesle, ustadan çırağa, babadan oğula geçen usullerdi. 

Avrupanın bazı yerlerinde on ikinci asırda&n buyana bu istihsal usullerinde hafif tertip yenilikler çıkmağa başladı. Zaten derebeylik sistemi ideal şeklinde hiç bir yerde tam mânasile gerçekleşmiş değildi. Her cemiyet nizamı, tam mânasile gerçekleşmeden önce, arkasından gelecek olan başka bir nizamın tohumlarını içinde saklar; başka bir sistemin alâmetleri onan içinde er geç belirir. Orta çağların çök ağır temposu içinde bile ziraat usullerinde az çok değişiklikler olmuş, istihsal usulleri daha rasyonel olmağa, nakil vasıtaları ve usulleri ilerilemeğe, yollar çoğalmağa, gemicilik terakki etmeğe başlamıştı. Nihayet on beşinçi asrın başlarında büyük ölçüde eşya mübadelesi, yani pazar dediğimiz şey gerçekten hatırı sayılır bir ölçü kazanmağa başladı. Gerçi orta çağ kasaba panayırlarında bile uzak - yerlerden gelen mallar satılır veya mübadele edilirdi. Fakat dikkat edilmesi gereken fark şudur: bu pa- 


zarda eşya alış verişi hâdisesi sosyal 


hayatın temel hâdisesi haline gelmemişti, Çünkü her mıntakanm halkı ancak kendilerine yetecek kadar istihsal yapar; kendi gecim ihtiyaçlarını kendi istihsallerile giderirler; ancak dar bir çevre içindeki insanlar arasında alış veriş olurdu. Bugünkü gibi birbirinden çok uzak ülkeler arasında veya bir memleketin birbirinden ayrı parçaları arasında ham veya işlenmiş maddeler üzerinde aliş veriş, ithalât ve ihracat ekonomik hayatin başlı bâşımna temel hâdisesi haline gelmemişti. Zaten yerleşmiş köklü fikirler, dini ve siyasi kanaatler de böyle bir pazarın imkânsızlığına göre kurulmuştu. 


Bu fikirlerin, bu kanaatlerin sarsılması, yıkılması, itibardan düşmesi ve insanların hayatında serbest piya sanm tayin edici birrol oynıyacak hale gelişinin kabul edilmesi için dört asır geçmesi lâzım geldi. Avrupa'nın on beşinci asırla on dokuzuncu asır arasında gecen dört asır içindeki fırtınalı tarihi derebeyliğin kapalı, mahalli, kendine yeter ekonomisi yerine piyasa ekonomisinin yerleşmesi yolundaki mücadelelerin tarihidir. Bu günkü kapitalist sistem dediğimiz sistem işte böyle bir mücadele ile meydana gelmiştir. 

Derebeyliğin nizamında karşı karşıya duran başlıca iki sınıf vardı: biri derebeyi, diğeri ona bağlı olan serf veya reaya. Fakat'bir de kasabalarda zenagatla geçinen ve loncalar halinde teşkilâtlanmış olan esnaf; ufak ölçüdeki alış veriş vasıtası olan tacirler vardı. Bunlar on beşinci asirdan itibaren çoğalmağa, zenginleşmeğe, kuvvetlenmeğe başladılar. Bunlar derebeylik sistemini idare eden kaidelerin ve kayıtların kaldırılmasına alış verişin serbest olmasına çalışıyorlardı. Şehirli tacirlerin kuvvet ve nüfuzu piyasanın genişlemesine, pazarların serbestleşmesine bağlı idi. 
Burg'larda yani o zamanın şehirlerin- de yaşadıkları için kendilerine Burgeois veya Bürger denen ve daha sonra koca bir sınıfın adını vermiş olan bu insanların öncülüğünü ettikleri «hürriyet mücadelesi» gerçekte satın alma ve satma hürriyetinin başarılması uğruna yapılan bir mücadele idi. 
Serbest piyasa dediğimiz şeyin hukuk dilinde karşılığı olan «mukavele hürriyeti» nin tanınması bütün dünyanın yüzünü değiştiren ekonomik genişlemelerin yolunu açmıştır. Serbest piyasa, mukavele hürriyeti ve kapitalizm uğruna yapılan mücadeleleri önce İngiltere'nin, sonra Amerika'nın, daha sonra Fransa'nın ve nihayet bir çok memleketlerin tarihinde görürüz . > 

Tabii bu mücadeleler, neticede serbest piyasa münasebetlerinin gerçekleştiğinin farkına varılmasından çok önce başlamıştır; ama on sekizinci asırdan sonra bu mücadelelerin hedefi şuurlu olarak da anlaşılmağa başlamıştır. Sonra, bu mücadele sadece çırçıplak ekonomi alanında olan bir mücadele de değildi. Bilâkis sosyal hayatın hemen her cephesini içine sarah bir mücadele olmuştur. Hattâ başlangıçta hiç te ekonomik hayatla ilgisi yok gibi gözüken din kavgaları daha sonra siyaset kavgaları, istiklâl kavgaları şeklinde milletlerin hayatında patlak vermiştir. Bundan dolayı bu mücadelelerin kapitalizmin veya serbest piyasanın dünya ölçüsünde gerçekleşmesi uğruna yapıldıgını herkes kolay kolay kabul edemiyor. Bu mücadelelerin gayesi burjuvazinin kuvvetlenmesine yarıyan de- o gişikliklerin zorladığı biçimde olacak başka bir nizamın temellerini kurmaktı. 


= YURT VE DUNYA -—— 


Avrupa'nın bütün halinde tarihi- ne bakıldıkta bu mücadelenin üç büyük safha geçirdiğini görürüz. Birincisi İngiltere'de ve Almanya'da en kuvvetli olan ve Roma'daki Papalık kudretini, bu memleketlerdeki papalığın kumandası altında bulunan kilise teşkilâtını yıkmağa çalışan reformasyon hareketi: ikincisi İngiltere'de orta sınıfa devletin idaresinde siyasi bir üstünlük veren 1640 ve 1688 inkılâpları; üçüncüsü Avrupa'da derebeyliğin belkemiğini kıran Fransız büyük inkılâbı ve arkasından gelen milli istiklâl mücadeleleri. 


Bu mücadelelerin birinci safhası, dışından hiç bir ekonomi davasile ilgili görünmiyeh din meselesi üzerinde patlak vermişti. Ama ondan önce orta sınıfı kuvvetlendiren bir çok yenilikler olmuştu. Avrüap'yı kasıp kavuran salgın hastalıkların ziraat nü-İfusunu tahrip edişile eksilen kol kuvvetini telâfi etmek üzere ziraat usullerinde ilerlemeler olmuştu. Başlea iki mühim istihsal maddesi olan gıda maddelerile bunun daha az insan emeği sarfederek istihsal edilmesi veya işlenmesi usulleri bulunmuştu. O zamana kadar deniz yolları ile kütle halinde taşınan maddeler ancak mücevherat, ipekli, baharat gibi lüks maddeleri idi. Şimdi ise ziraat mahsulleri kara ve deniz nakil vasıtaların- da meydana gelen terakkilerle, bir yerden başka bir yere büyük ölçüde ve kütle halinde taşınabiliyordu. Satılacakları yerden çok uzaklarda istihsal edilen maddelerin istihsali ve satılması kârlı bir iş haline gelmişti. 
Artık bunları ihtiyaçtan fazlasile, geniş ölçüde ve uzak yerlerde satılmak üzere istihsal etmek, taşımak ve pazarlarda satmak imkân içine girmişti. 


Fakat bu inkişafların önüne gecen bir çok engeller vardı, Bu engellerin en kuvvetli desteği kiliseye ve Roma'ya dayanan dindi. Meselâ İngiltere'de memleketin en iyi toprak- 


ları kilisenin elinde dururken büyük mer'aları ele geçirmek, bunları büyük ölçüde ve yeni usullere göre işletmek nasıl mümkün olurdu? Zaten kilisenin kendisi, dini bir alış veriş konusu haline getirmişti. Hattâ orta çağların en büyük bankacısı olan Fugger ailesi, kilisenin sattığı endüljanslar üzerinde bono gibi sarraflık muamelesi yapardı. İngiltere'de kârlı Ziraâti genişletmek için kilisenin belkemiğini kırmak lâzımdı. Orada bu mücadele on altıncı asrın ilk yarısında başarıldı. Kilisenin elindeki topraklar hususi mülkiyetler haline sokuldu. Almanya'da da bazı farklarla beraber, ayni şeyler oldu; kilisenin veya derebeylerin geniş toprak mülkiyeti yerine hususi ferdlerin elinde bulunan, hic bir kayda bağlanmaksızın kârlı usüllere göre işlenebilecek veya: satılabilecek olan hususi toprak mülkiyeti zafer kazandı. Avrupa'da kapitalizmin önüne kilisenin çıkardığı bir engelidaha vardı: alım satım yani mübadele olması için bir vasıta yani para olması lâzımdır; bunun için de tüccarların para kiralaması yani sermaye bulmaları lâzımdır. Ticaret için gereken sermaye birikmedikçe mübadele genişlemez. Halbuki kilisenin nazarında kazanç maksadile parayi kiralamak 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faizcilik demektir."'Bu da o zaman haram sayılırdı. Önceleri bir takım şer'i hilelerle, karışık yollarla bu yasaklardan kaçamak yolları bulundu ve nihayet kilisenin bu yasağı hiç dinlenmez oldu. Kalvin adlı bir din adamı din adına bütün bunlara mesağ verdi, faizin mübah olduğuna fetva verdi; hattâ ortaya koyduğu mezhep te «çalışanın ve kazananın Tanrınm sevgili kulu olduğunu» esas olarak kabul etti. 


Demek ki din hayatında yapılan reformasyon iktisadi hayattaki değisikliklerin doğurduğu zaruretlere göre yeni dini kaideleri koydu, hattâ bu yeni dini emirler ekonomik cereyanı meşrulaştırdı, hattâ kutsallaştırdı da diyebiliriz. Protestanlık ilk kapitalist memleketlerin hâkim dini oldu. 


Burjuvazinin serbest piyasa uğruna açlığı mücadelenin birinci safhası, onun bir çok yeni serbestlikler ve hattâ nüfuz ve itibar kazanmasile lehine olarak kapandı. Fakat daha aşılacak engeller vardı. Kilise ve derebeylik ile mücadele ederken orta sınıf milli krallar ile el ele vermişti. Bu mücadelede ikisinin de menfaati birlikti. Ama şimdi yeni ekonomik inkişaflar için krallar birer yük, birer belâ haline gelmişlerdi. Hükümdar memalikindeki ekonomik faaliyetleri kendi kontrolü ve hattâ bazan inhisarı altına almak istiyordu. Orta sınıf için krallar büyük sergüzeştler, ticari teşebbüsler, denizcilik işleri peşinde koşan haris, kuvvetli, zengin rakipler haline gelmişlerdi. Bu yüzden İngiltere'de «avam» denen orta sınıf halkın mümessillerile kral arasında şiddetli bir mücadele başladı. Bunların çoğu ya kapitalist usullere göre topraklarını işletmeğe başlıyan sabık derebeyler veya yeni toprak sahipleri, tüccarlardı. Kendi menfaatlerinin gelişmesi için lâzım olan piyasa hürriyetini kazanmak için kralın keyfi müdahalelerini kırmak, iktisadi ve rasyonel olmıyan devlet bürokrasisinin kendilerinin girişmek istedikleri işleri elinin alına, almasının önüne geçmek için yeni bir savaşa giriştiler ve bundan da muzaffer çıktılar. Bununla da yeni sınıf kendi faaliyetleri için yal mz dini hir aferin kazanmakla kalmadı, siyaset makinesini de eline gecirmiş oldu. 


Nihayet Fransız büyük ihtilâli ve arkasından gelen harplerle, 1789 dan 
1815 e kadar, Avrupa kıtası üzerinde ve Amerika'da serbest pazar micadelesi üçüncü safhasına geldi. On beş yıl içinde Fransız burjuvazisi geniş bir mübadele hürriyeti kurmuş, Napolyon Code'unda orta sınıf devletine en uygun sosyal münasebetler sistemi kurmuş ve derebeylik nizama son vermiştir. 


Bu siyasi mücadeleler esnasında evvelâ İngiltere'de, sonra Fransa'da veni, bir siyaset felsefesi çıktı. Orta çağların derebeylik teşkilâtı devrinin felsefesinden apayrı bir felsefe. Piyasa hürriyetinin en büyük garantisi hususi mülkiyetin mukaddes tanınmasıdır. Fakat bu kudsiyet, bu hak nereden kazanılıyor? Çünkü mülk bir insahm kendi emeğinin, alın terinin mahsulüdür. Yani bir insanın tabiati işlerken sarfettiği emek, ondan edindiği mahsulün sahibi olmak hakkını 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ona veriyor .Fakat, yeni istihsal vasıtaları istihsali o hale getirmiştir ki her insan muhayyel bir Robinson Crusoe gibi tek başına istihsal yapmıyor. İş bölümü var. Bir çok insanların elbirliği ile meydana getirdikleri mahsul herkesin emeği ile mütenasip olarak parçalanırsa hususi mülkiyetin kudsiliği nerede kaldı? İşte siyasetfelsefesi mütefekkirlerinin cevapsız biraktıkları bu meselenin cevabını yeni ekonomi mazariyecileri buldular: serbest pazar bu meseleyi halleder. Çünkü alım satım yolu ile bir kimse kendi emeğinin maddi mahsulünden değilse bile emeğinin tam değerinden istifade edecektir dediler. 
Fkdiği buğdayın kendisini nazarda satar, bunun karşılığı olarak aldığı para buğdayının değeridir ki onunla kendine lâzım olan şeyleri alır. Adam Smith bunu şu şekilde anlatır: «Bir emtianın onu elinde, bulunduran ve onu kendisi için kullanmak veya istihlâk etmek istemiyen, başka emtia ile değiştirmek istiyen bir şahıs için degeri, satın alabileceği veya emri altına alabileceği emeğin mıktarına müsavidir.» Fakat acaba insanın ihtiyaçları için lâzım olan şeyleri istihsal etmek için zaruri olan vasıtalara sahip olmak ile istihsal edilen mahsullere sahip olmak arasında fark yok mmudur? Birincisindeki hak, ikincisindeki hak gibi midir? Bu sualin cevabı kapitalizmin dayandığı ekonomi nazariyesi için verilmesi çok güç bir cevaptır. 1 

Pazar serbestliğine köstek olan din ve devlet engelleri ortadan kaldırıldıktan sonra sanayi gelişmeğe haşladı. Eski devirlerden kalan küçük zenaatlar temerküz etmeğe başladılar. 
Orta çağlardanberi yavaş yavaş degişen istihsal üsülleri birdenbire büyük bir İnkılâpla neticelendi. İnsanın tabiat kuvvetleri üzerine hâkim olması vasıtaları demek olan istihsal tekniği makine tekniği oldu ve böylece yepyeni bir sanayi usülü, teşkilâtı ve işçileri doğdu. Kapitalizmin tam mânasile gerçekleşmesi için en büyük rolü oynıyan bu inkılâp iki yeni sınıf 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NAZLI BACININ MEKTUBU li 


Dul oldum, Kül oldum 
Boğazıma torba taktım, 
Kapı, kapı dilendim. 
Başını kel, 


Gözünü kör etmeden 
Bunca yıl kahrını çektim. 


Eller anası gibi, 

Dövmedim, sövmedim. 

Dosta, düşmana karşı 

Başımı açık, 

Sırtını çıplak gezdirmedim. 

O zaman, gözü bağlı bir kuştun. 
Koklunmadık bir güldün, 

Elimde 

Benim, yaban taşı 

Yazı kuşu yavrum. 
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meydana getirdi: tüccar burjuvazisi yerine sanayi burjuvazisinin üstünlügünü temin etti; köylü, serf veya esnaf yerine fabrikalarda çalışan bir işçi kütlesi meydana getirdi. Yeni sanayi dünya pazarlarının kapılarını ardına kadar açtı; çünkü istihsal tekniğindeki üstünlüğü her gittiği yerin daha geri sanayiini çökertmesine imkân veriyordu. Serbest piyasa savaşı kazanılmış ve tamamlanmıştı. 


Köşek gözlü Mustafam. 

Tombağım. 

Sakın el sözüne uyma 

Elin uşağı insanı yurdundan yuvasından eder. 
Bir kerecik ananı düşün, 

Ağlamaktan gözlerim kaldı gayr. 
Kocaliktan başım sallanıyor. 
Burnmumun suyu akiyor. 

Pek garibim. 

Hastalansam bir kaşık su verenim yok. 
Kapudan bir eğilip bakanım yok. 
Çok dardayım. N 

Ananı fazla üzme, 

Sonra hakkımı helâl etmem. 

Ahirette elim yakandan gitmez. 

İki elin kızıl kanda ise de. 

Bu mektubu alınca, hiç durma Gele, rin gel. 
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YARI MÜNEVVER 


BİZDE bir kaç sahifeden fazla yazı okumağa tahammülü olmıyan bir «yarı münevver» zümresi vardır: bunlar ruhları hasta, iradeleri gevşek, kafalarını bir nokta üzerinde uzunca bir zaman tutmak kabiliyetinden mahrum bir takım psikopatlardır. Bu tip insanların kafası hayatın bütün ciddi meseleleriyle alâkalarını kaybettiği için hiç bir şey onları sahiden sarsmaz. Bir çocuk tecessüsü ile her şeye şöyle bir dokunurlar ve derhal daha ne olduğunu anlamadan bıkarlar.. Kütleşmiş ve hassaslığını kaybetmiş alâkalarını bir an uyandırmak için dalma yeni, daima başka şeylere muhtactırlar. Konuşmaları bile böyledir. Fevkalâde merakla sordukları bir şeyin cevabını dinlerken zihinleri avuçlarımın içinden çıkıp gidiverir, daha siz ücüncü cümleyi söylemeden o, mevzuunuzdan şaşılacak kadar uzaklardadır. Ne dediğinizin farkında bile olmadan size, bütün o zavallı saflığı ile, kendisine yeni hediye edilen bir tablodan, dün falanca ile ettiği kavgadan veya maaşına hâlâ zam yapılmadığından bahsediverir. 

Ömürlerinde aslâ bir fikir sahibi olamıyacak kadar ruhları tenbeldir; bugün şu fikir, yarın öteki fikir kırpıntısını beraberlerinde gezdirmek suretile münevver insan olduklarını kendilerine isbata kalkarlar. On dakika 


k 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içinde maddi ve manevi her çeşidden en aşağı on mevzua dokunup geçtiklerini görmek insana adetâ dehşet verir. Bir meseleyi başından alıp sonuna kadar götüremiyecek derecede uyuşuk oldukları ve «ideophobie» diyebileceğimiz bir nevi «fikri faaliyetten korkma» illetine tutulmuş bulundukları için yanlarında her hâdise hakkında hazır birer hüküm reçetesi tasırlar. Bahis mevzuu olan bir çok meseleler için düşünmeye lüzum kalmadan ortaya sürülebilecek salâhiyetli kararları vardır ve bunlar üzerinde aslâ münakaşa kabul etmezler. 
Her türlü itirazı, yine dağarcıkta hazir olarak bulundurdukları bir bayat nükte, istihfaf dolu bir haytet pozu ile önlerler. 

arasında salgın bir halde bulunan bu hastalıgın malüllerine her zaman, her yerde rastlarız. Öylelerini görürsünüz ki, rikkat uyandıracak kadar samimi fakat karşısındakini önünü ilikliyecek kadar az mütevazi tavırlarla meselâ bir romancının yanına sokulurlar, ellerini onu himaye ve siyanetleri altına alır gibi omuzuna korlar, «kardeşim, hikâyelerini çok beğeniyorum!... 
Fakat ne diye romana başladın? Romanda muvaffak olamıyorsun... Tekrar hikâyeye dön!» derler. Romancı bu irşadlara tabii teşekkür eder, fa- 


«Yarı münevverler» 


kat aradan bir kaç gün gibi az bir zaman geçince herhangi bir romanındaki bir kahramanın herhangi bir hareketi hakkında onunla konuşmağa kalkar, o zaman iki gün evvelki sözlerini pek çabuk unutan hazin dost: «Ha, vallahi ben senin o romanını aldım, ama daha okuyamadım» veya «kusura bakma kardeşim, sen o romanı bana vermişsin ama, falanca aldı, bir daha da getirmedi» der, ve bir kaç gün fasıla ile o muharririn romanlarının hiç birini okumadığını meydana vuruverir. 


O zaman bu hazin dostun neden hikâye yazmayı tavsiye ettiğini düşünürüz: nasılsa tatlı canını sıkıntıya sokmuş, şundan bundan şu veya bu yazarın adını duyduğu için bir kaç kısa hikâye okumuştur. Bu yazılar hakkında, yine şundan bundan duyduğu şeylere dayanarak muharrir hakkında belki de müsbet bir hüküm vermiştir. Ve büyük bir teveccüh göstererek onu okumanın bir münevver için lâzım olduğuna kanidir. Fakat psikopatlığı beş on sahifelik hikâyelerden daha uzununu okumasına imkân vermediği için daha uzun şeyler yazılmasına muhaliftir. Bu mesele üzerinde kendisiyle biraz daha 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açık konuşacak olsanız derhal saygısızlığı ele alarak: «kardeşim, ne yapayım; kitabını aldım, baştan beş on sahife okudum, beni sıktı. Demek kendini okutamıyorsun, kabahat sen- de!» diyecektir. Onun için sözü kısa kesmek daha iyi olur. 


Bu gibiler arasında yazı yazmaga merakı olanlar da vardır. Ellerine kalem, önlerine kâğıt alıp saatlerce, günlerce, senelerce oturup düşünmegi akıllarına bile getiremiyecekleri için, şöyle ayda yılda bir iki, üç sahife keramet yumurtlarlar. Kesik kesik cümleler, sık sık değişen ibarelerle bir düşünceden öbürüne atlarlar. 
Hattâ daha çok mizaçlarma uyduğu için şiir yazmayı tercih ederler. -Bir esrar perdesi arkasına saklanmış muazzam bir hiçlikten başka bir şey olmıyan manzumeleri vardır. Kendilerine benziyenler arasında sadık takdirkârlar bulurlar. Karanlık boşluklarının icinde dünyalar saklı olduğunu zannettirecek mühim edalar takınırlar. Her hangi bir gün, her hangi bir sebeple mânası anlaşılır, alelâde bir şey yazmağa mecbur olacakları zamana kadar acizlerini, zavallı boşluklarını belli etmemeğe muvaffak oldukları da vakidir. 


Hatip Çatlatan Şehri 


PEK BAŞKA bir devirde, bu dünyadan çok ayrı bir dünyada bir şehirde bir hatip türemiş. Bu hatip öyle yaman söz söyler; hali ile, tavrı ile lâflarına öyle bir tesir kuvveti verirmiş ki, dinliyenler kendinden geçer, düşünemez olur, hâtibin bütün sözlerini kendi düşünceleri sanır, onun gösterdiği yolu tutarmış, 

Hâtip en ziyade şehrin toy çocuklarını etrafına toplar, kandırma kuvveti ile onları istediği gibi çekip çevirirmiş. Çocuklar derslerini bırakmış, işlerinden çıkmış, ana babalarını dinlemez olmuş; şehirde bir haytalıktır başlamış; saygı kalmamış, dirlik kalmamış. Gitgide hatip ile etrafımdakiler derebeyi kesilmişler, : 

Şehrin akıllıları bir araya gelmişler, bu derdin çaresini düşünmüşler ; el ele vermişler, bir plân kurmuşlar. 

Hâtibin her hafta gençleri topladığı salona bu akıllılar gençlerden önce gitmişler; her yeri tutmuşlar, salovu tek kişi almayıncaya kadar doldurmuşlar. 

Hatip ortaya çıkınca dinleyiciler, sanki altlarına iğne konmuş gibi, bir anda ayağa kalkmış; sonra, güya eteklerinden çekilmiş gibi, hep birden oturmuşlar. 

Karşısında, kendi gençleri yerine, şehrin aklı başında halkını görünce hatip coşmuş; sözlerine her vakitkinden daha büyük bir şevk vö heyecanla başlamış. 


A. BAŞMAN 


Dinleyicileri methetmiş, aldırmamışlar. Rakiplerine sövmüş; kulak asan olmamış. Düşmanları ile alay etmiş, kimse gülmemiş. Kendi işlerini övmüş, alkışlanmamış. Yumruklarını sıkmış, ağzından köpükler, gözlerinden ateşler saçmış, salonda çıt çıkmamış. Acınacak şeyler söylemiş, hüngür hüngür ağlamış; gene aldıran olmamış. Dinleyiciler hep yüzleri gergin, dişleri sıkışık, el ele, küçük parmakları (o birbirlerine geçirlimiş, yalnız hepsinin gözleri hatipte, heykeller gibi taş kesilmiş, durmuşlar. 

Hatip dinleyicilerin bu soğuk cansızlığı karşısında bunalmış, sararmış, gözlerinde mâna' kalmamış, sözlerinin sırası bozulmuş, sesi düşmüş, içi titremeye başlamış, son cümlesini tamamlamadan kürsüden inmiş; 


her vakit alkışların sonunu beklemeden ok gibi fırlayıp giderken, bu sefer düşecekmiş gibi bacakları titrek, yalpalaya yalpalaya salondan zor çıkmış. 

Ertesi gün gazeteler hâdiseyi yazmamış, hatibin resmini basmamış, adını da anmamış. 

Daha ertesi günün gazeteleri ise 


baştan başa hatibin cenaze alayına dair resimler ve yazılarla, dolu| çıkmış. 


O şehre o günden sonra HATİP ÇATLATAN adı verilmiş. 


Gi Hik 


â ye 


Çatal Kapulu 


Kapu komşumuzdu. Onunla arkadaşlığımız ne zaman başladı, ne zaman kuvvetlendi, şimdi gününü kestiremiyorum. Bir çocuk oynamak eğlenmek için kendine kaç yaşında arkadaş ararsa, bizim dostluğumuzun tarihi de o devrelere kadar uzar. Yalnız, bizi birbirimizden, evlerimizin arasından geçen dar ve çamurlu yol, bir de geceler ayırıyordu. Onun için, kışı hiç sevmezdik. O, ikimizin arasında geçilmez bir geçit gibi, korkunç ve can sıkıcıydı. 


Gündüzleri aramıyorduk. O uzun geceler yok mu ya, bizi o bitiriyordu. 
Daver, sığır gelip te ortalık kararınca, üzerinde iki çatal öküz boynuzu asılı çatal kapu, ardına kadar kapanıyor, bazan günlerce masallardaki tlısımlı kapular gibi açıldığı görülmüyordu. Bu müddet zarfında mal, davar yan taraftaki küçük kapudan işler, insanlar oradan girer çıkardı. 
Böyle günlerde, kapalı bir sandık içinde tıkırtıya gözünü diken bir kedi gibi, saatlerce kapunun karşısında, bir ses beklediğim olurdu. Tå ki üzerime gölgeleri basıp ta, son defa olarak duvara dayadığım yalın ayaklarımın sızısı icerimi tırmalayıncaya kadar, oracıkta kalırdım. Bu kızıl aşı ile boyanmış çatal kapu, o zaman hem beni kendime çekiyor, hem de kana boyanmış'iri bir elmiş de yüzüme çarpılacakmış gibi ürkütüyordu. 

O günlerde küçücük kafamın içerisi bu kızıl kapunun gerisi için ne zengin, ne süslü hayallerle dolu idi. 
Niçin, çamurlu yolu atlayıp o kapudan içeriye dalamıyor, niçin kendimi arkadaşımın yanına atamıyordum? 
Bütün bunlar, o zaman kafamı dolduran ,fakat bir türlü içinden çıkamadığım birer mesele idi. 

$ 

Ali ile ikimizin, ağaçları çürümüş, çöp ve saman atılı köyün kerpiç mektebine kayıtlarımız bir günde yapıldı. Şu farkla: Ali'yi anası senelerden beri sandıkta sakladığı püsküllü dal fesi, boğazına bağladığı ipek poşusu, kadife donu, koltuğun- da, yeni ıstardan kestiği halıdan çantasile hocaya teslim ederken bir de kuzulu koyun vâdetmişti. * 

Beni ise, hasta ve sinirli anam kovalıyarak sokakta yakalamış, bir iki de başıma yumruk indirdikten sonra: «evde köpekler gibi birbirinizi boğmaktan kurtulun» diye beyaz kaput bezinden bir donla, yırtık ketenden yapılmış işlikten ibâret elbisemle kara kuru, tilki suratlı hocaya teslim 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etmiş; elifba cüzünün bedelini de yumurta ile ödemişti. 

İşe bak ki, hocanın bütün tehdit “ve azarlarına rağmen, Ali ancak benimle bir sırada oturmağı kabul etmiş, yanına başka çocuk yanaştırmamıştı. Ali'nin bu vefası hakkımda hayırlı olan inat ve sevgisi beni kendine biraz daha yaklaştırdı, dostluğumuzu bir kat daha kuvvetlendirdi. 


Hocamız, titiz ve ağzı bozuk bir adamdı. Fakat Ali yanımda olduktan sonra herşey vız gelirdi. Dayağa, küfüre, itilip kakılmıya evde alışkın olduğum için böyle şeyleri mektepte tabii karşılıyordum. Bu ,doğuştan beri benim ezeli nasibimdi. Evde bir düzüneye yaklaşan kardeşlerimle, anamdan bir defa güler yüz görmemiştim. Onların doğrudan doğruya adımı çağırmaları bile, benim için büyük bir taltif ve lütufkârlık sayılır; içimde sonsuz sevince yol açardı. Ne yazık ki bu, ender olurdu. Zira benim o devirde bir çok lâkaplarım vardı: elbiseye sarılan pıtırak dizileri gibi bunlar üzerimde sıralanmıştı, Siyırıp atmak istedikçe, bir yenisi ya- 
'pışıp takılıyordu. Kim bilir? Belki Ali'yi de, sarılacak bir dal budak arayan serseri'ruhum böyle bir zamanda ele geçirmişti. 'Evde bir yabancı muamelesi görüyordum. Artık, ev bana batıyordu. Ben, özlediklerimi dışarda bulmağa özeniyordum. Beni kendime çeken kuvvet evin kapuları dışında idi. 

Zamanla, mektep hayatı, Ali ile aramızda ejderha gibi baş kaldıran çamurlu geçitle, kışın karanlık ve sıkıcı gecelerini de ortadan kaldırdı. 
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Mektep ve sıra arkadaşlığının verdigi bir yakınlıkla çok kolay buluşuyorduk. Mektepten gayri zamanlar da Ali'gilin iki katlı, kendi cinsleri arasında en temiz döşenmiş ve oldukça bol ışık gören odaları bize dershane vazifesi görüyordu. Oraya gece, gündüz devam eden daha bir çok gedikliler vardı. Bunların içinde sakallıları, gençleri olduğu gibi, bizim gibi kimsenin hesaba almadığı zibidiler de eksik değildi. Arada sırada, okunulan cenk kitaplarını, Âşık Keremleri, Garipleri, gürültümüz ihlâl ettiğinden kapu dışarı edildiğimiz de olurdu. 


Ramazan geceleri, Ali'gilin odalarında cemaat-bir kaç misli artıyordu, Bu günler bizim en sıkıntılı günlerimizi teşkil ederdi. Artık bu bir ay, istediğimiz gibi hareket etmek imkânsızdı. Gerçi, kış günlerine raslayan bu Ramazan gecelerinde Ali'- gilin odasında bizim cinsten daha bir çok çocuklar toplanırsa da serbestçe itişip kalkışmadıktan sonra, isterse bütün köyün çocukları bir araya gelsin. Neye yarar? Orada yalnız elimiz, kolumuz bağlı kalmıyor, ağızlarımıza da kilit vuruluyordu. 


Bazan, biz de heveslenerek abdest almak için kollarımızı, ayaklarımızı cemreyip odanın altındaki çeşmeye iniyor; kedinin yalanması kabilinden buzlu taşlar üzerinde yalan, gerçek yalandıktan sonra en geri safta namaza duruyorduk. Bu, bazan büyükleri taklit etmek arzusile, bazan da kendi isteğimizle oluyordu. 
Çok zaman başa kadar çıkaramıyacağımızı aklımız kesince, namazı yarı yerde bırakarak birer, ikişer geri taraftaki kapudan sıvışıverirdik. Sükünetin hüküm sürdüğü namaz saatlerinde ufak bir tıkırtı, yahut birinin secdeden doğrulurken başmın öndekinin paltosu. arasında kalması, zaten fırsat bekliyen bizlerin arasında birçok muzipliklere, gürültülere yol açardı. Elimizde olmadan işlediğimiz bu kabahatlardan dolayı bazan günlerce Ali'gilin odasına ayak basmadığımız olurdu. 


# 


Doğrusuna bakılırsa ben o devirlerde bütün fakirliğimize, gözden dışarılığımıza, evin kedisindön, köpeğinden farksız muamele görüşü- me rağmen, hayatımdan hiç de şikâyetçi değildim. İçimde sebebini bilmediğim gizli bir duygu, şuur haline gelmemiş bir sevkitabiî beni şiddetle hayata bağlıyordu. Şuurumun altında çok'derinlerde uyuyan kuvvetli bir sevginin zaman zaman debelenmelerini, kımıldanışlarını duyar gibi oluyordum. Bazan, şuurumun kapaklarını kaldırarak harice kadar sızan sevgimin şiddetli tezahürleri ailemin ve muhitin amansız sille ve yumruklarına çarpıyor, insafsızca hırpalanıyordu. Ailemden ve yaşadığım muhitten daima hakaret ve ters muamele görüşüm o zaman sevgimi bütün şiddetile dilsiz hayvanlar üzerinde topladı. 


O devirde dul anamın, babam seferberliğe giderken bıraktığı beş altıyı geçmeyen koyunu, keçisile, birkaç kovan arısı, on kadar da tavuğu vardı. Öküzümüzün teki öldüğünden 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en büyük kardeşim komşu ile kubaşarak rençberlik yapıyordu. Yekünu bir düzüneyi aşan ev horantalarının bütün servetini bu saydıklarım teşkil ediyordu. Kışın mektepten gayri zamâanlarda evde itilip, kakılmaktan başka bir işe yaramıyan ben, günümün ekseri zamanlarını hayvanlarla geçirirdim. Çok zaman bu işleri Ali ile bir arada yapıyorduk, o da hayvanları benim kadar seviyorsa da onun gönlünü dolduran başka sevgileri ve eğlenceleri bulunduğundan hayvanların üzerine benim kadar sık düşemiyordu. Ben o zaman yaşımın küçüklüğüne rağmen, bir ziraat müdürü, bir baytar, bir bahçıvan kadar bu işlerin mütehassısı olmuştum. Davar kaç günde kuzular, tavuklar nasıl kuluçka olur, kuluçkada kaç gün yatar, yumurtlayacak bir tavuk neresinden belli eder, bir civciv yumurtada kaç günlükken ses verir, bir pilicin horozu, tavuğu nasıl ayırt edilir, arılar hangi ayda dışarı çıkarılır, kaç ayda oğul verir, oğul verecek arının kovanda sesi nasıl çıkar, kısır arı ile oğul verecek arı nasıl ayırt edilir, oğul kovandan çıkınca nasıl kondurulur, yeni kövana nasıl alınır, oğul arılar kaç günde bal yapmağa başlarlar... Bu ihtisaslarımı hiç kimsenin yardımı olmadan kehdi tetkik ve müsşahedelerime' (!) dayanarak öğreniyordum. Ara sıra ihtiyar, hasta anamın tecrübelerinden istifade ediyorsun da bunları daha ziyade uzaktan takip etmek işime geliyordu. Tecrübelerimi herkesin yanında bizzat yapmama imkân yoktu. 
Bazan gizlice yaptığım bu tecrübeler 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bana çok pahalıya mal oluyordu. 
Bunları kimseye sezdirip duyurmadan büyük bir ustalıkla yapıyordum. 
Her gizli şey gibi, bir gün buda meydana çıktı. Hem de nasıl? Birkaç kovan arıyı kaçırıp iki kuzunun kanına girdikten, bir kaç civcivin daha yumurtadan çıkmadan kâtili olduktan sonra... Bu cinayetleri elimde olmıyarak yapmış, kimsenin görmediği yerde yavrularının ardından ağlıyan bir ana gibi, günlerce göz yaşı akıtmıştım. 

Ev horantaları, artık benimle başa çıkamıyacaklarını anlayınca, yakamı bıraktılar. Biraz dayak ve azardan sonra, bir tesbih dizisi gibi uzayan lakaplarıma bir yenisi daha ilâve edildi: «kümes kâhyası». Artik tavukları kuluçkaya ben yatırıyor, ben yemliyor, oğlakları, kuzulari ben emziryior, arılarla ben uğraşıyorum. Bunlarda hususi bir maharet kazandıktan sonra, işi bu defa da ziraat işlerine döktüm. Babadan kalma ihtiyar bir bağımız vardı. 
Oralara yeni fidanlar, dikmeler taşıdım. Evin avlusuna çalı, çırpılarla bir çit çekerek arıların önüne elime geçen akasyalar, çiçekler ektim. 
Hattâ bu uğurda evimizin bahçesini süslemek ve arılarımızın önünü çiçeklendirmek için komşuların bahçesinden çiçek ve fidanlar aşırdım. 

Fakat ne oldu bilmem? Birden talih çarkı tersine dönmeğe başladı: Gün geçtikçe bütün gayretime, bütün çabalamalarıma ve üzüntülerime rağmen, işlerim bozuk gidiyordu. Her kıştan yaza çıkışımızda arı hayvanlarının bir ikisi eksiliyor, davarlarımızın bir kaçı ölüyordu. Bir arının kovandan kaçışı, mini, mini bir kuzunun can çekişmesi bir civcivin çaylak tarafından kaçırılışı uzun müddet neşemi kaçırıyordu. Evdekileri bile teessürüme iştirak ettirdiğim oluyordu. Bazan, pek güç avunuyordum. Ara, sıra anama iyi bir tarafını bulup; ««ya Ali'lerinki neye ölmüyor ana? Bak bunların her sene davarları, arıları artıyor bizimki ise?». 
Anam daha sözlerimi bitirmeden lâfımı ağzımda kordu: «sus gene meymenetsiz oğlan, kulağımın dibinde eşek arısı gibi vızlayıp durma, defol gözüm görmesin.» diye eyice paylar-Bütün" kabahatı üzerime alarak süt dökmüş kedi gibi, hemen oracıktan sıvışırdım. 
# 

Bu koca köyün insanları arasında yanlarında ferahlık ve haz duyduğum yalnız iki kişi: vardı, Bunların olduğu yerde keder ve endişelerim rüzgâra bırakılan kuş tüyleri gibi değilıveriyorlardı. 

Ali ile aramızda bu su sızmaz dostluk, ufak tefek çocuk kavgaları müstesna, bir defa bile sarsılmamıştı. 

Köyde, ikinci sevdiğim insan Ali'den yedi sekiz yaş büyük Ahmet ağasıydı. Biz Ali ile yedi sekiz yaşrında dünyaya aklımız yetmediği günlerde Ali'inin Ahmet ağası, bıyıkları yeni terleyip gelen arslan gibi bir delikanlıydı. Ben de Ali'yi taklit ederek ona Ahmet ağa diyordum. O ikimizin de Ahmet ağasıydı. Ahmet ağanın ufak bir gülüşü, en ufak bir iltifatı beni heyecanlandırıp sevindiriyor, kafamdaki düşünceleri silip, süpürüp atıyordu. 
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Bu iki kardeşe karşı duyduğum sevginin sebebi neydi? Kökü nerelere kadar varıyordu.? Bunu ozaman idrak edecek kadar kafam inkişaf etmemişti. Bir defa, mukadderat bizi ayırmıştı. Ne evleri, ne yaşayış-İrı, ne de geyinişleri bize benzemiyordu. Dört yüz hanede parmakla gösterilir zenginlerdendi. Gerçi, onların da babasi seferberlikte asker olmuş, bir daha dönmemişti. Lâkin, giderken geride bir hayli mal, mülk, servet bırakmıştı. Aklı başında bir adam eskazara ayağı tökeziyip te başına bir iş gelmezse malın üstüne kor, altına kaçırmazdı. Su bir defa arka binmişti. 

Ali ile Ahmet ağası, bir evin çocukları idiler. 
Ali'lerin evini 


işte böyle 
O zaman dünyanın en zengin ve mükemmel evi, içinde yaşıyanları da mesut insanlar olarak düşünürdüm. O evde hiç döğüş, çekiş olmaz, herkes birbine son derece iyi muamele eder kanaatındaydım. Öyle ya, bir evde her çaldığın eline geçtikten sonra döğüşe aklım varmazdı. Bü evde kuşun südünden, yılanın ödüne kadar her şey vardı. Bunu, Ali ile yazılara çiğdem, burçalık, kenger kazmak için gittiğim zaman sezerdim. 
Ali'nin azığından bir defacık yavan ekmek çıktığını görmemiştim. © hep çantasından bal, yağ, kaygana, sızgıt dürümleri çıkarırdı. Ben, ekmeğime katık yapacak acı bir kök soğanla, tuzlu çökelekten bile mahrumdumı. 
Ali, ayağıma yepyeni kunduralar, sırtına lâcivert ceketler giyer, bense, kırk yerinde yaması olan bir işlikle mektebe giderdim. O, bayramları 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boğazına ipekli poşiler takar, cepleri envai çeşit çerez, çemenlerle dolar; ben, sert buğday kavurgasını bile bulamazdım, Onların atı, sürülerle davarı, iri ay boynuzlu öküzleri vardı. 
Bizim bağımıza gidip gelmek için, bir topal eşeğimiz bile bulunmazdı. 
Bunların o zaman hepsine aklım yettiği halde bir defa olsun içimde Ali'- ye karşı kıskançlık duymamıştım. 
«Allah onları öyle, bizi de böyle yaratmış» der, geçerdim. Kim bilir? Bu kızıl çatal kapulu evin cocuklarını belki de bizde bulunmıyan şeylere sahip oldukları için seviyordum. Bu kadar servet, mal, mülkle hiç gönül kibir taşımadan benimle konuşuyorlardı ya, bu da benim için yeterdi. 


Ahmet ağada hoşa giden huylardan biri de her zaman güler yüzlü olması, yaşına, boyuna bakmıyarak bizimle şaka ve yarenlik yapmasıydı. Ara sıra oyunlarımıza da karışiyor, bizi eğlendiyordu. Bazan Ali ile bana düdük kavlatir, fırıldak ve kağnı gibi oyuncaklar yapardı. 
Ahmet ağayı, o zaman gözümde cenk kitaplarının anlattığı Hazreti Ali kadar büyütür, birçok taraflarını ona benzetirdim. Tandır çöreği gibi kızaran yağız çehresi, - geniş omuzları dik ve ağır yürüyüşü , onu, gözümde masal kahramanları kadar büyütüyordu. 


i 


O günlerde köyü kasıp kavuran bir tifo salgmı ikinci bir seferberlik kopmuş kadar halk arasmda korku . 
ve dehşet doğurmuştu. Bu vak'a onlara seferberliği çoktan unutturmuştu. Daha ziyade gençlere musallat 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olan bu hastalık, besili kurbanlık koyunlar gibi kıyıda, bucakta genç delikanlılar, gelinler, kızlar arıyordu. 
Bir defa yakalarına yapıştı mi ölüme kadar sürüklüoyrdu. Köyde başını sokmadığı ev, yıkmadığı ocak kalmamıştı. Girdiği evde, misafirliği uzun sürmeden, alacağını alıp, vereceğini verdikten sonra başka bir eve taşınıyordu. Ali ile benim Ahmet ağamız da bir gün bu kurbanlık koyunlar arasına karıştı. Hem de arkasından parmaklarının kınası solmamış bir senelik gelinle, bir haftalık çocuk birakarak... Bu ölüme herkesten fazla ben acımış, ben çırpınmıştım. Fakat ne çıkar, bir çocuğun sevdiklerinin arkasından gönderecegi bir kaç damla göz yaşından başka nesi var... Sanki, büyüklerin ellerinden ne geliyordu ki! Onlar bu kadarını da yapamıyacak kadar hasistiler: 


ka 


O günden bugüne kadar, denize atılmış bir tahta parçası gibi, hayata çalkantıları üzerinde yüzdüm, durdum. Yıllarca hayatın yumrukları üzerime örse inen bir çekiç gibi kalk* tı, indi. Bir baltaya sap olmak kaygusile bir lokma ekmek peşinde uzunca . yıllar koştum. Çok küçük yaşta köyümü terkettim. Yalnız yanımda taşıdığım onun hatıraları oldu. Her şeyi unutârak ölümü istedigim günler hile oldu. Fakat, Ali'yi, onun Ahmet ağasını, içinden ay boynuzlu öküzler çıkan kızıl çatal kapuyu bir defa hatıralarım arasından çıkaramadım. 

Hayatın dalga ve rüzgârları beni çok uzak iklimlere attı. Bu sırada bir çok memleketler dolaştım. Fakat oralarda da ailemin ve mektebin verdiği, hürriyetten fazlasını bulamadım. İlk gözümü açtığım gündeki gibi, daima lüzumsuz bir eşya muamelesi görerek itildim, kakıldım. Arzu ve isteklerim kızıl kapunun çatak kanatları gibi yüzüme çarpıldı... 

Arada,.birkaç defa, yolum doğduğum köyden geçti. Ali ile en son ayrılışım da, ilk. ayrıldığım gibi, hazin ve acı oldu, Bu defasında sırtın- da beyaz çantası, yırtık elbisesi olan ben değil, kızıl çatal kapunun Ali'si idi, Ayağindaki yamalı çarık kapularında son kalan öküzün derisinden soyularak oçitinmişti. (o Seferberlik, hastalık arkasında uzunca süren bir kıtlık, Ali'yi ayağına bir çarık alamıyacak kadar fakir düşürmüştü. 

Anası, koynunda büyüttüğü tek Ali'sini, evin tek şenliğini de kocasını gönderdiği yoldan gurbete yolcu ederken, tıpkı o günkü gibi, elindeki çerçevesi kırık bir aynaya, toprak testiden su döküyor, sağlıkla gidip . 
gelmesi için, dişleri dökülmüş ağzından duaya benzer birşeyler mırıldanıyordu. 
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KİTAPLAR 


"INSANLAR, A DAİR 


Edebiyatımıza; pul pul balıklariyle, iyod ve tuz yosunlariyle, hayali masal kalyonlarini andıran mavunalarıyla deniz sevgisi Sait Faik ile mi geldi, bilmiyorum. Fakat muhakkak ki, bu sevgiden doğan hazzın gn kesifini ilk duyuran o olmuştur. 


Tropika güneşi altında yarı çıplak dolaşan yağız vücutlu insanlarla dolu limanlar... Olgun ananasları taşıyamıyarak yerlera kadar eğilen bereketli sıcak memleket ağaçları... Işıltılı mercan adacıklarını öpen ağır ve kesif cenup denizleri.. Sait Faik, toy çağlarımızda umumiyetle duymuş olduğumuz bu ekzotik daussıladan kurtararak bizi, kendi memleket dekorumuzla yüz yüze getirmiştir. 

Hayırsız adaların insansız kıyılarını, Halicin solgun boyalı mavunalarındaki civcivli kalabalığı ve nihayet Kerempe burnundan Karadenize açılan takalarda söylenmiş gemici türküsünü de ilk defa haber veren Sait Faik'tir. Gittikçe realist bir plânda yer alması itibariyle romantikliğini kaybeden Sait Faikte ayni şair hassasiyeti bütün kuvvetiyle devam ediyor. O, elindeki çok canlı, çok yerli ve çok beşeri malzemeyi hikâyelerin- de kullanırken, nev'i şahsına münhasır ve kendi ölçüleri içinde muvaffak bir âlem kurmuş oluyordu: Stelyanos Hrisopulos Gemisi'ndeki çocuk rüyalarından Medarı Maişetteki dalgıcın deniz diplerinden getirdiği hasikalı manzaralara kadar renkli ve değişik 


bir âlem ki bizim nesli başlı başına sarhoş etmeğe kâfi gelmiştir. 


İnsanların en güzellerini yaratmağa elverişli Anadolu toprağını, kınalı parmakların maharetle ördüğü yün çoraplardaki bin renkli işlemeleri, pekmezlerin en lezzetlisini ` ve en kuvvetlisini veren kömür karası Üzümlerimizi sevmek ` güzel şeydir. Bu sevginin öpülesi eli, bazılarınca vustai bir geriliğin sembolü, gözleri nemli romantikler tarafından da mariz bir ehyecan kaynağı olmak istidadını taşır. Çok şükür ki hakiki özlü edebiyatın güzel örneklerini vermiş olan genç nesilde bu zayallılık yoktur. Neslimiz Avrupai bir mânâda kalite üstünlüğü imkânlarını ararken sevgisinde de dürüst, samimi ve realist olmasını bilmiştir. 

İlk şiirlerini “İnsanlar, adlı bir kitapta toplıyan Omer Faruk ta ayni endişeyi ön safta tuttuğunu isbat ediyor (1). İnsanlar'da anlatılmak istenen âlem,- bir ömür eskitecek kadar karışık, kalabalık ve zengindir. Sait Faik'in tesiri altında kaldığını. yer yer his ettiren Ömer Faruk. henüz onun eriştiği beşeri sanata ulaşmış değildir. Ancak İnsanlar'da memleket sevgisinin, mahalli rengin- de duyulan alâkanın birinci plânda geldiği meydandadır. 

Kitabına aldığı parçaların hemen hepsinde de beş duygusunu yalnız denizden 


(0) İnsanlar. Yazan : Ömer Faruk Toprak. 1943. Fiyatı 50 kuruş. 
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gelen seslere açan genç şair, bir tek insanın değil, bir insanlar kümesinin yaşayışını anlatmağa çalışmıştır. Bu gayret, esas itibariyle büyük bir ruh zenginliğine ve sağlam bir fikir terbiyesine delâlet eder. Faruk Toprak diri sanat temayülünü ve cemiyet götemayüle rağman şoir, bu kitabında insanları yine rüya dolu muhitinden koparmak istememiştir. Bu insanlar, ancak bir hayal âleminde yaşayorlarmış gibi kımıldaniyorlar, ıztirap çekiyorlar veya türkü çağırıyorlar; fakat bütün bunlar ,onları, iç âlemlerinde boğuşan ihtirasfayle veya birbirleriyle olan sosyal bağla- 


rüşünü izhar ediyor, Bu 


riyle açık ve berroak bir şekilde belirimeğe kâfi gelmemiştir. 

Ilgaz dağlarının gökleri delen yeşil ormanlarında bir çocuk sevinci ile el çırpan 


İnebolulu delikanlıların gözlerindeki parlaklığa bir yakınlık duyan şâir, yine bu mintakanın dik yamaçlarında kendilerini 


veya 


bellerinden ağaç gövdelerine bağlıyan, mı- 


sir çapalıyan insanların ıztiraplarına niçin uzak duruyoruz? Bafra'da tütün işliyecek yerde Azapkapı'da taka tamir eden deli- 


kanlıların meselesi de onda yoktur. Sinop 


YURT VE DUNYA 


mahpushanesinde engine karşı türkü çağıran İdris'in çilesi de... 

Ömer Faruk, yosun kokulariyle omeşbu memleket renkleriyle bir hayal âlemi inşa etmiş. Bu bakımdan, onda, keskin ve haşin bir realizmden ziyade yumuşak ve bulanık renklere hayran ve sisli manzaralar boyamağa hevesli bir peyzai ressamı edası var. Diğer tarftan, henüz kendine has bir şiir tekniği yaratmış, yeni bir şiir dili meydana getirmiş değildir. Fakat ileri bir şekil üzerinde çalışmaktadır ve vokabüleri zengindir. Çizmiş olduğu tablolardaki kuvvetli fırça oyunları dä, eğer “şiirde ısrar ederse ancak realist bir cereyan içinde gelişeceğine işaret ediyor. 

Bazı makalelerde ve tenkit yazılarında realist cereyan boyunca kuvvetli müşahedelerine rastladığımız Omer Faruk bu kitabiyle de, güzel şeyleri sevebildiğini, kendi içtimai muhitinden şimdiki insanların  çileleri üzerine şefkatle eğileceğini ilân etmektedir. 
İnsanlar ;yalnız bir yolculuğun  hüzırlikları olmak. itibariyle değil, diri bir anlayışla yurt sevgisi ve insan sevgisi taşımak itibariyle de iyi bir başlangıç tesiri bırakmaktadır. 

HÜSAMETTİN BOZOK 


DERGİLER 


MİLLET SEVGİSİ 


Ankarada çıkmağa” başlıyan "Adımlar, in ilk sayısında Niyazi Ağırnaslı "Millet Sevgisi, başlıklı yazısında son zamanlarda milliyetçilik adına bazı kimselerin geri fikirleri yaymıya çalışmalarına karşılık bizim milliyetçiliğimizin inkılâpçılıktan, ayrılamıyacağını beliterek Orta Anadolu'da çocukken * yaptığı uzun ve zahmetli yolculuğun acı hatırasını 


andıktan sonra "içimde makineye ve tekniğe 


muhabbet ö zaman doğdu ve bu seneler geçtikçe gelişti, diyor ve Anadolu'nun derdini içinden bilen bir köy çocuğunun güneviyle kağnıya, kara sapana "maziden kalma iptidailiklerin hepsine birden milli hususiyetlerimizin, anânelerimizin manevi dayanakları diye dört elle sarılmalı,, diyenlerin düşünüşlerinde- ki çârpıklığı belirtiyor. Millet hayatının duha 


üstün, daha ileri bir seviyeye erişmesinde 


tekniğin” büyük önemine işaret eden N. Ağır- 


naslı “yurdumuza ırkçılığı sokmaya çalışanların milli birliği parçalayıcı fikirlerine de hücum ederek: “İnsanları Arap atlarına benzetip ırklarına, şşcerelerine, kafataslarına veya kanlarına bakarak asaletlerini tayine çalışanlar varsa bunlar varsın gizli mukaddeslerin birer küçük kuklası olmakta devam etsinler. 
Biz, bütün bu ilmi temelden mahrum iddialara inanmıyoruz ve asalet iddia edenlerin yüz tanesine Kalaba köyünden bir çiftçiyi, zonguldak ocaklarında namuskârane emeğinin verimiyle yaşamıya çalışan bir işçiyi değişmeyiz, çünkü bunlar milletimizin özüdür..,, diyor. Gerçek millet sevgisinin yurdumuzu ileri ve üstün bir hayat seviyesine yükseltmek ve bunu yapanları sevmek demek olduğunu anlatan yazar, düşüşününün tarzını şu satırlarda topluyor: "Bizim millet sevgimiz geniştir, kurucudur, yapıcıdır. İçimizi sevinç, şevk ve ümitle. doldurur. Başkalarına, başka topluluklara karşı kin ve garez üzerine kurulan millet sevgisi yapıcı, müsbet bir his, hakiki millet sevgisi değildir. Bu, milletin dikkat ve enerjisini bu yurdda yapilacak işlerden, erişilecek gayelerden ayırarak boş, nafile emeller adına milli enerjiyi harcamağa sebep olur. 


İMAM MEKTEBİ 
Adliye Vekilliği geçen yıl "kanun dışı birleşmeler ve nesebi sahih olmıyan çocuklar, hakkında bir anket yapmıştı. Bu ankete dayanarak hazırlanan rapor Ankara ve İstanbul üniversitelerinde ilgili zatlara yollanmış, alınan cevaplar "Adliye Ceridesi,, nin 12 inci sayısında çıkmıştır. 


Bu sayıda, tıb, hukuk, sosyoloji, iktisat alanlarında çalışan bir çok profesör ve doçeniler ortadaki konuyu çeşit yönlerden ele olarak incelemişler, bazıları bir çok teklifler ileri sürmüşlerdir. Bu teklifler arasında birleş- 


YURT VE DUNYA o 


a e mi NDEN 


me olmadığını, hattâ birbirine tamamiyle zid şeyleri teklif edenler olduğunu görüyoruz. 
Bunla rarasında bir tanesi büsbütün “ötekilerden ayrılıyor. Hukuk ve İktisat Fakültesi Profesörlerinden Bay Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Adliye Vekilliğince hazırlanan raporda meselenin sebepleri arasında halkın aile hukuku, medeni nikâh v.s. üzerinde gerekli bilgi sahibi olmadığı, bunun sebebinin de "muallim mekteplerinde ve liselerde hayattan çok uzak ve nazari sosyoloji,, dersleri okunmuş olduğunu; bunun yerine "muallim mekteplerinde Medeni Kanunun hayatta lâzım olan hükümleri,,.nin okutturulmasını tavsiye edenlere itiraz ediyor. "Her meselede olduğu gibi burada da Türk muallimi yarınki Türkiye'nin kurtarıcısı olarak tasvir edilmektedir,, diyen muharrir, bu meselenin öğretmen kültürü ile hal olunamıyacağını ileri sürüyor. Buna karşılık sosyoloji profesörünün tgmelli sosyal âmiller üzerinde duracağını sanıyorsunuz ve öğretmenin yapamıyacağı bir işin kime verilmesini teklif edeceğini merak ediyorsunuz. Muharrir bu hususta ileri sürdüğü garip tezi şöyle anlatiyor: "Evlenme müassesesine nizam verecek telkinkâr bilgiyi muallim ile değil bir başka tip ile halka vermeyi başlı başına bir mesele halinde de almak gerektir. Ben bu tipi inkılâpçi ve lâik Türkiye'nin siyasi idealini kavramış yeni “Türk imanı,, olarak tasar-İiyorum.., 

İşte, profesör Z. F. Fındıkoğlu'nun tasarladığı bu modern imam "Köy camiinde Türkvari sarığı (12) ile, köy kahve ve odasında (hattâ muallimsiz köy mekteplerinde) sivil elbisesi ve hayatı sevdiren telkinlerle köylünün yarıvefakârı,, olacak ve ancak bu sihirli imam vasıtasiyle halka "tek karılılığın faziletini, öldüğü zaman mirasının ancak medeni nikâhla karısına geçebileceğini..,, sindirilecek! 

Lâikliği kabul etmiyen memleketlerdeki “paroisse, teşkilâtından ilham alan profesör, 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kendi icadı olan bu asri imamın yetiştirilmesi için de memleketin muhtelif mıntakalarında imam mektepleri açılmasını teklif ediyor. Gerçekte bay profesörün yeni sandığı bu tip hiç de yeni değildir. 1908 inkılâbından sonra o devrin şartları içinde kökten hareket edip medreseleri kaldıramıyan Meşrutiyet inkılâpçıları bu cehalet ve gerilik yuvalalrını biraz isiâh edebilmek için kelâm, tefsir vesaire bahislerinin yanına tarih, coğrafya, riyaziyat gibi dersler de koymayı düşünmüşler ve yarım yamalak tatbik etmişlerdir. Şimdi de medreselerin lâğvından tam on sekiz yıl sonra bir içtimaiayt profesörü imam mektepleri açılmasini istiyor! Bay Z. F. Fındıkoğlu lâik öğretmen 


- YURT VE DÜNYA 


okullarının yetiştirdiği öğretmenleri medeni hukukun esaslarını halka öğretmekte kifayetsiz buluyor da âyni lâik hukuki Türkvari sariğiyle (!) bu garip tip imamların yapacağını nasıl kabul ediyor? Bize göre ;inkilâpçı Türkiyede hiç bir zaman yer alamıyacak olan bu imamların eline Medeni Kanun değil, mecelle yaraşır. Ama ne medresenin, në de me cellenin bir daha hortliyacağı yoktur. Bunlar yalnız mazi hasretine ve kendi temayülleri- ne içtimaiyat ilmi süsü verenlerin muhayyelesinde bulunabilir. Biz sadece ilmi esaslara dayanan bir tahlil yapması gereken bir sosyoloğun bu kâdar önemli bir memleket meselesi akrşısında bu kadar temelsiz, bu k&- dar hayali bir teklifte bulunuşuna şaşıyoruz 
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